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Galatasaray efsanesi, eski dost Popescu Santra'ya konuk oldu. Popescu, Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumlarken bir yandan da bizleri eski 


günlere götürdü. 


Öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluğundan bahsedelim. Bu başarıyı nasıl yorumlarsınız? 


Galatasaray'ı takip ediyorum. Tüm maçları elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum. Fatih Terim'in devamlı atak oynatması ve hücüm anlayışmı çok beğeniyorum. Elinde buna uygun bir kadro var. 0 da en iyi şekilde değerlendiriyor Şampiyonluk zaten da böyle geldi. 
Şampiyonluklar sadece derbilerde kazanılmıyor. 
Göztepe-Kayseri-Siuas gibi takımları yendiğiniz zaman şampiyon olursunuz. Devamlı aynı istikrarı sağlayarak ancak şampiyon olabilirsiniz. 
€vet derbiler önemlidir ama diğer maçları kazanmadığınız zaman şampiyon olamazsınız. 
Tabi ki hiçbir zaman Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemem. Dilerim ki her yıl Galatasaray kazanır. Çünkü bu başarıya alışık olduğu için bir slogan var ya Gerçekleri tarih yazar tarihide GALATASARAY... 


Sizce şampiyonluğun anahtarı nedir? 


Genellikle az gol yiyen takımların bunu başardığını söyleyebilirsiniz. Sadece iyi hücum etmek yetmeyebilir. Atak bazen çalışmasa bile 


savunma sizi kurtarabilir. Bir örnek vermemiz gerekirse Messi ve hücum futbolu oynayan takım olmasına rağmen kalesinde en az gol gören takım olabiliyor. Galatasaray bu konuda gol yeme oranını yine düşük tutmalı. 


Fatih Terim ile birlikte yaşanan değişimle ilgili ne söylersiniz? 


Ben Fatih Terim'e çok inanıyorum. Seçtiği oyuncuların takım içinde zaten en iyileri olduğunu biliyoruz. Fatih hoca oyuncuları kazanan bir yapısı vardır. Maicon-Serdar 

ikilisi sürece baktığımız zaman sadece 1 
gecede kurulan bir yapıda değil. Beraber oynadıkça zaman geçtikçe birbirlerine daha çok alışacaklardır. Bizim zamanımıza döndüğümüzde Bülent Korkmaz ile oynamadım. Capone- 

Fatih Akyel-Uedat İnceefe gibi oyuncuları da unutmamız lazım. Biz bir istikrar yakaladık ve 

o süreçte Fatih Terim ile devamlı konuşarak başarılı olduk. Şampiyonluklar ue UEFA kupası da zaten bu sayede kazanıldı. Şunu söylemeye çalışıyorum fatih Terim neyin doğru olduğunu herkesten daha fazla biliyordur. 


İsterseniz 2000 yılına dönelim. O büyük başarı, UEFA Kupası zaferi nasıl geldi? 


2000 yılının Galatasaray'ı çok güçlü bir kadro 
yapısına ulaştı. Herkes ile çarpışabilecek güçteydik. Milan-Barcelona-Juuentus-Real Madrid gibi takımları bile yenerek bunu çoğu kez ispatladık. Mallorca-Leeds maçları hala aklımda. Finale çıktığımızda rakibimiz Arsenal'di. 
Biz maça çıkacakken Fatih Terim'e bu maçı kazanmak istediğimiz söyledik. Kendimize çok güveniyorduk. Onlardan hiç korkmayarak sahaya çıkarak normal bir maç gibi düşünerek bu işi başardık. 


Son penaltıda topun başında sen vardın. Atmadan önce ne hissettin? 


Fatih hoca bana atmak isteyim istemediğimi sordu. “Evet” diye cevap verdim ve Y.sırada ben atacaktım. Sıra bana geldiğinde Ergün-Ümit gibi kesintisiz atarak geldiği için son penaltı şansı bana geldi. Penaltıya ne kadar çalışırsanız çalışın o anda büyük bir baskı oluşturuyor. Florya'da 

bir deneme yapmıyorsunuz. 0 anı şu şekilde anlatabilirim. Kocaman 11 metre kale o anda kaleci gözümde deu gibi görünüyor. Rma golden sonrasını anlatmak mümkün değil. 


O maçta giydiğin kramponları satışa çıkarıyorsun. Sebebi ne? 


Mayıs ayında Romanya'da bir projemiz var. Hagi ile birlikte Mihayne isminde bir arkadaşımız 

yar. Milli takımda ve Steau Bükreş takımlarında oynamış değerli bir isim. Utrecht takımında oynarken bir kaza geçirerek tekerlekli sandalyeye bağlı yaşıyor. Anne ve babasını kaybetmiş. 
€şinden boşandığı için yalnız kalmış durumda. 
Onun ismi üzerine bir vakıf kurarak destek olmak istiyoruz. Uefa sürecinde oynadığım final maçında oynadığım kramponlarımı satarak ona destek olacağım. Bu kazanılan parayı da buraya bağışlayacağız. Bunu başarabilirsek çok mutlu olacağım. Bu konuyu Galatasaray'ın internet sayfasında ileterek talip olan kişiye ulaştırmak istiyorum. Benim için koleksiyonumda en değerli 


parça olduğunu söylemem lazım. Fiyat olarak 50.000 euro olarak bir başlangıç fıyatı belirledim eğer talip çıkmazsa da ben vereceğim. Artık futbol pastası çok büyüdü. Geçmişten bugüne şartlar çok değişti. Bizler bir model olduğumuz için öncülük etmemiz gerekiyor. 


Galatasaray sana göre nasıl yönetiliyor? 


Galatasaray son yıllarda çok sayıda başkan değiştiriyor. Seçen kişiler ve kongre üyeleri 

bunu tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor. Artık istikrarlı bir yapı lazım. Her gelen yeni kişi yeni bir proje ile geliyor ve borç artıyor. Mesela 

bizim sürecimizde Faruk Süren başkan, teknik direktör Fatih Terim istikrarma baktığınızda nasıl başarılı olduğunu görebiliyorsunuz. Rumence'de kullanılan bir laf var balık baştan kokar yani yukarıdan düzenlemeyi de doğru yapmak lazım. 


“Ödemeler hep gecikti ama sorun etmedik” 


UEFA KUPASI kazanıldığı zaman bile 1-8 ay gecikmeler yaşanırdı. Her uakit Fatih Terim bizlerle konuşarak sakin olmamızı söylerdi. Hiçbir zaman zamanında ücretlerimizi alamamıştık. 
Tabi ki bu konu önemlidir ama biz bunu çok ön plana çıkartmadan işimize odaklandık. Şu anda mali yapıyı tam olarak bilmediğim için birşey söylemem doğru olmaz. 

€uro 2020 hazırlıkları nasıl gidiyor? 

Her uakit Türkiye'den misafirlerimiz geliyor. 
Benim şu anda hem Başbakan'ın danışmalığını yapıyorum ayrıca bir konsey hazırlandı ve 

€uro 2020 için maçlar burada oynanacağı için çalışmalarımız sürüyor. Bu maçlardan 4 tanesi ülkemizde oynanacağı için federasyon olarak hazırlıklarımız hat safhaya ulaştı. Bu konuda devlet desteği açısından da ciddi atılım uar. 


“Rumen milli takımı değişiyor” 


Romanya da son yıllarda milli takımımız çok başarılı olamadı buna çok alışık olmadığımız için çok çalışarak bu açığı kapatmak istiyoruz. 
Milli takımın başına Contra'nın gelişinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda futboldan anlamayan kişiler tarafmdan yöneldiği için 

bu noktalara geldiğini düşünüyorum. Nisan ayında adaylardan bir tanesi Lupescu olacak. 
Bizim kuşağımızdan biri olacağı için bizde onu destekliyoruz. Yönetmek hakikaten çok kolay 


değil. Futbolu futboldan gelenler yönetmeli diye düşünüyorum. Sorunların nereden çıktığını bilemeyeceği için çözüm süreci de uzuyor ve başarısızlık peşinden geliyor. 


“Eutbolculuk daha kolay” 


Futbol oynamak yönetmekten çok daha kolay. 
Futbol hayat gibi herşeyden daha önemli diye düşünüyorum. Bir zaman geliyor ve karar verip değişik görevlerde çalışman gerekiyor. Ben teknik direktör olarak çalışmak istemediğim için daha çok işin bu tarafta kalmayı istedim. 


“Türkiye eksiklerini giderirse EURO 202'ü düzenleyebilir” 


2 sene içinde bu proje için çalışacağım. Bu 
konuda edindiğim tecrübeleri Türkiye için paylaşabilirim. Bu konuda stadyumlar, ulaşım, oteller, alt yapı gibi çok sayıda seçeneğim 

tam olarak hazır olması gerekiyor. Önce bunu hazırlamanız gerekiyor. Bu istekler karşılanırsa Türkiye bu organizasyonu düzenleyebilir diye düşünüyorum. Bende bunu canı gönülden isterim. 


Sence Lucescu ile milli takıma başarı gelir mi? 


Son yıllarda Türkiye'nin başarılı olmadığını herkes görüyor. Bunun neden olduğunu anlayamıyorum. 
Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli ve oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. 
Aurupa'da çok sayıda oynayan oyunculardan artık katkının fazla olmasını isterim. Lucescu gibi iyi bir teknik direktörleri var ve sabır gösterilirse başarılı olur. 


“Arda keşke Galatasaray'a dönseydi” 


Barcelona çok farklı ue büyük bir kulüp. 
Beklentileri çok yüksek tutuluyor. Oyunculardan maksimum çıkartılması gerekiyor. İniesta-Rakitic'in bile zaman zaman yer bulamadığı vakitler oluyor. Arda'nın orada yer bulması kolay değildi. Neymar'ı o süreçte kesmesi mümkün değildi. Barcelona ile iyi ilişkiler kurdu ve kötü ayrılmadığını biliyorum. Arda Turan neden Galatasaray'a dönmedi bunu anlayamadım. 
Çünkü yuvası bence Galatasaray'dı. Son dönemde çıkan önemli isimlerden bir tanesi olarak keşke Başakşehir değil de Galatasaray'a dönseydi. İyi bir Arda Turan'ın daha yapacağı işler olduğunu düşünüyorum. Hem takımı için hem de milli 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takım için. 

OUİZ 

Barcelona mı Galatasaray mı? 

Her ikisi de, Seugim aynı ama Galatasaray için uzun zaman kaldığım için biraz daha hissiyatım fazla diyebilirim. 

Kuman? 

Kuman sonrasına geldiğim için kolay değildi kendimi kabul ettirmem. Ben bunu başardığım için mutlu olmuştum. 

Cruyff? 

Muhteşem. 


En son Kadıköy galibiyetinden sonra neden kazanılamıyor? 


Biz tekrar geri dönüp tekrar kazanalım. Çok zor değil. Siz Fatih Terim ile konuşun kontrat imzalayalım gelip Fenerbahçe'yi yenelim. 
Oynanan kuşak? 


Bence en iyisi 


Popescu sportif direktör veya yönetici olarak görev almak ister mi? 


Kabul etmemek çok zor olur. Üstümüze düşen neyse yaparım. 


Engüzelgol? 


UEFA Kupası finalinde attığım gol benim için çok önemliydi. 


En zorlandığı oyuncu? 


Sheuchenko ve eski yani orijinal Ronaldo diyebilirim. Çok iyi isimlerdi. 


Galatasaray'ı çok seviyorum ve hepinizi çok özledim. 


Me ire m i şampiyonu Real Madrid oldu. nü KK Yap eden İspanyol ekibi kupasını kaldırırken, m hg geriye Bale'in kusursuz röveşatası ve Liverpool kalecisi Karius'un gözyaşları kaldı. 
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Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan Santra'nın Haziran sayısına konuk oldu. Güzel İzmir'in başarılı kulübünün renkli başkanı, kendisini 'Futbolun Don Kişot'v' olarak tanıtıyor. 


Sayın Özkan, kendinize 
Don Kişot olarak hitap ediyorsunuz ve ayrıca size 
“başkan” kelimesiyle hitap edilmesinden hoşlanmıyorsunuz? Sebebi nedir? 


Öncelikle insan kendisiyle alay edebilmeli diye düşünüyorum. Futbola yatırımın yapılmadığı bir ülkede bu işe soyundum ve gerçekten de bu bir Don Kişot'luk. Biz demir-çelik işi yapıyoruz ve bu işte iyiyiz. 11 yılda Altmordu ve Türk futboluna verdiğim emeği kendi işime yatırsaydım üç- 

dört tane daha demir-çelik fabrikası kurardım. 
Yaptığım iş insan yetiştirmek odaklı bir iş ve bana göre dünyanın en zor işi. Bir gün bir yel değirmeninin beni fırlatacağını biliyorum ama son nefesime kadar Dulcinea'ya ulaşmak için çalışacağım. Başkan konusuna gelince; Seçilmiş kişilere başkan denir. Ben seçilmiş bir kişi değilim ki, şirketin sahibiyim. “Mehmet Bey” ya da “mehmet Abi” denilmesini tercih ediyorum. Çünkü egolarımızı ne kadar aşağı indirirsek o kadar başarılı oluruz. Futbolun her zaman samimi bir ortamda yer almasından yanayım. 


Bu projeye nasıl ve neden başladınız? 


Çünkü bu toprakların gençlerine, çocuklarıma inandım. Ama sadede inanmak, güvenmek yetmiyor. Ortaya bir oluşum koymalıydık. 
Çocukları etkilemeliydik ve artık bizi birileri anlamalıydı. O yüzden “Yabancı oyuncu 
oynatmayacağız” dedik. Soruyorum size; 30 
milyon genç hangi ülkede var? Ne yazık ki sportmen bir toplum değiliz. Topluma sporu yaymamız lazım. Bu gençlerle güvenmek, şans vermek lazım. Sadece bizim güvenmemiz yetmiyor. Çocukların, ailelerin de bize güvenmesi yetiyor. Bizim bununla alakalı bir manifestomuz yar. Bu manifestoyu kabul eden ailenin çocuklarını alıyoruz. Rileler, çocuklarını hayattan rövanş almak için kullanmamalı. 

Bu da en zor süreçlerden birisi çünkü herkes sonuç odaklı. Bahçenizde fıdan bile dikseniz 


büyümesini bekleyeceksiniz. İnsan yetiştirirken 
10 yıl beklemelisiniz. Bu projeye, bu toprakların 
çocuklarıma hayatımı adayarak başladım. 


Altınordu “İyi Birey, İyi 
Vatandaş, İyi Futbolcu” 
sloganıyla yola çıktı. İsterseniz bunu biraz açalım. “İyi Birey, 
İyi Vatandaş, İyi Futbolcu” 
nedir, nasıl olunur? 


Sloganımızı şöyle detaylandırabiliriz. 


İyi birey; Birey kendisiyle barışık olmalı. Aynaya baktığında gülümseyebilmeli. Bireysel açıdan bardağın dolu tarafından bakmayı bilmeli. 

İyi Uatandaş: Toplumla barışık olmalı. Toplumun normlarına uygun hareket etmeli ve topluma faydalı olmalı. 


İyi Futbolcu: Sporla barışık olmalı. Sporu sevmeyen kişi futbolcu olamaz. Spor seugisi, sporcu için itici güç olmalı. Sporculuğa seudayla bağlı olmalı. 


Biz bu sloganımızın üç maddesinin de altını eğitimle doldurduk. İşte bu motto hiçbir zaman Altınordu'dan koparılamayacak. 

Sloganımız bu. Misyonumuz da belli. İnternet sitemizde de kocaman harflerle yazdık: 

Bu Toprakların çocuklarına spor yaptırmak, Sportmen bireyler olmalarına katkı koymak ue İçlerinden Seçilmiş “Doğal” Yetenekli olanlarına, “İleri Futbol Eğitimi” vererek, 

Onları üst düzey kalite ve kapasitede 

“Gerçek” Profesyonel Futbolcular olarak Yetiştirmek. 


Uizyonumuz ise özkaynak modeli uygulayarak bu toprakların çocuklarından gerçek futbolcular yetiştiren bir kulüp olarak tanımak. Ben altyapı demiyorum, özkaynak diyorum. Bu işin altı-üstü yok. 


“Altınordu Sistemi” neden bir başka kulüp tarafından yapılmıyor ya da yapılamıyor? 


Bu iş 10 yıllık bir emeğin sonucunda doğdu. 
Ülkemizde bunu inşa etmek kolay değil. 
Türkiye'de kulüp başkanları kısa uadeli çalışmalar peşinde koşuyor. Biz bu yola 10 yıl önce çıktık. 
Herkes arsaya, rezidansa yatırım yaparken biz bu toprakların gençlerine yatırım yaptık. Herkes başarı odaklıyken biz süreç odaklıyız. Herkes günlük yaşıyor, biz proje yapıyoruz. Türkiye'nin katalizör diye tabir ettiğimiz kulüplerine bir şey söyleyemeyiz. Onların görevi ülke futbolunu yukarı çekmektir ve onlar hep yarışmacı olmak zorundalar. Bu takımlar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Bu takımların yarıştan çekilme ve yatırım yapma lüksleri yok. 0 nedenle çaylak oyuncunun hatasına tahammül etme lüksleri 

de yok. Bu yüzden hazır oyuncularla mücadele etmek durumundalar. 


Peki Altınordu olarak siz kimi örnek alıyorsunuz? 


Önümüzdeki en iyi örnek Athletic Bilbao. 

Athletic Bilbao'yu bu konuda çok beğeniyorum. O kulübü evim kadar iyi biliyorum. Orası bizim abi kulübümüz. 50 binden fazla üyesi var ve yılda 

20 milyon Euro üye gelirine sahip. Kesinlikle 
yabancı oyuncu oynatmıyorlar ve kasaları 

daima dolu. Ayrıca soyunma odasının da bir eğitim yeri olduğunu orada öğrendim. Yıllarca araştırma yaptım. Clairefontaigne'i inceledim, Ajak'ı inceledim. Ajak'ın “TIPS” modelini herkesten önce öğrendim. “Technigue, Insight, Personality and Speed” Çok araştırıyorum, örnek alınacak çok kaynak buluyorum. A takım stili olarak her üç yaş kategorisinden bir takım oluşturacak şekilde ilerliyoruz. Mesela bu da bir Arsene Wenger modelidir. Tüm gördüklerimi birleştirdim, karıştırdım ve oraya bir Altınordu modeli çıkarttım. Biz bu keruanı yolda düzdük. Kimse zannetmesin ki ortada bir plan uar, aldık getirdik. 


Peki bu işin matematiğine baktığımızda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Bu işin maliyeti nedir? 


Net bir rakam vereyim, yılda 12 Milyon lira. Ayda 1 
milyon lira. Bunun içinde oyuncularımızın yemesi, içmesi, ulaşımı, konaklaması, tumuuası, kısacası her şeyi var. Süper Lig'de bir oyuncu maliyetine futbol akademimizi döndürüyoruz. Kabataslak bir hesapla, kendi kendimizi döndürmek için her yıl bir oyuncu satmamız lazım. Ayrıca gerçek bir sponsorumuz da var. 


Altınordu Başkanı olarak hayaliniz ne? 


Tamamen özkaynaklarımızdan yetişen bir takımla Süper Lig'de mücadele etmek. Gerçek profesyonelliği Türkiye'ye göstermek. Diğer bir hayalim de, oyuncularımızı uluslararası seviyeye taşımak. Örneğin Arsenal'e transfer olan bir genç oyuncum sırt çantasını alıp kolayca İzmir'den uçağa binmeli, Arsenal tesislerine ulaşmalı. 
Kimseye ihtiyaç duymadan, iyi bir İngilizceyle tesisin kapısını çalmalı ve insanları şaşırtmalı. 
Altınordu olarak doğru ligin Süper Lig değil de 1. 
Lig olduğu muhasebesini nasıl yaptınız? 

Şu an Süper Lig'e hazır olmadığımızı düşünüyorum. Süper Lig'i tümden reddetmiyoruz. 
elbet bir gün orda olacağız ama henüz erken. Ben takımımız için doğru zamanın 2023 olduğunu düşünüyorum. 0 yıllarda oynayacak takımın 11'ini istesem şu an size sayarım. 


Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi isimleri yetiştirdiniz. Yeni isimler var mı? 


Gururla söylüyorum ki çok uar. Topraklarımız 

çok verimli. Bir-iki kazma darbesiyle yeteneğe ulaşabiliyoruz. Burada yetişkinlere görev düşüyor. 
Yetenekli çocuklara imkan verildiği takdirde başarı gelir. 1 Bine yakın oyuncumuz var ve sürekli oyuncu arayışındayız. Scout ekibimiz haftada ortalama 10 maç izliyor. 


Altınordu'nun U-6 yaş kategorisinde bir takımı yar. Bu yaşa kadar inmeyi nasıl başardınız? 
Bir gün Almanya'da önemli bir spor adamıyla konuşurken bu eksikliği farkettik. Bize kaç yaşına kadar takımımız olduğunu sorduğunda 


U-8 cevabını verdik. 0 da cebinden çıkarıp bize Drakler'in 5 yaşında sahip olduğu lisansı gösterdi. 
Adamlar 5 yaşındaki çocuğun fotoğrafını koyup ona bir lisans vermişler, kimlik yüklemişler. 

Onu gördükten sonra İzmir'e döndüğüm gibi U-6'ya kadar indim. U-6 takımımızın oyuncuları haftasonları çantalarında oyuncaklarıyla antrenmana geliyorlar. Antrenman aralarında kamyonuyla oynayan oyuncu uar. O yaşlardaki çocuklara kesinlikle karışmıyoruz. Yeter ki hareket etsinler, spor yapsınlar. Bu müthiş keyifli bir durum. 


Futbol antrenörleri 

dışında Judo, Atletizm gibi branş eğitmenlerine de sahipsiniz. Ayrıca satranç da öğretiyorsunuz. Sporcularınıza ne gibi katkılar sağlıyor? 


Katar'da gerçekleştirdiğim Aspire Academy ziyaretimde dikkatimi çekti. Bir baktım jimnastik ve judo dersleri var. Hocalarla konuştuğumda sporcuların atletik yapısı için önemli bir katkı 


sağladığını söyledi. Hemen geldim ve İzmir'de jimnastik hocası aramaya başladım ve böylelikle başladık. Bana sözleri var, önümüzdeki yıl ters takla atarak gol sevinci yaşayacaklar. Bence satranç da sporcu için çok önemli bir spor. 
Çünkü satranç görsel zeka ve çoklu düşünme konusunda oyunculara çok şey katıyor. Ayrıca şu anda İzmir Satranç Şampiyonası'nda Altınordu oyuncuları derecelere girmeye başladı. 


Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. 
Röportajımızı tamamlamadan önce, 


eklemek istediğiniz cümleleriniz var mı? 


Altınordu'nun yabancı futbolcusu yok ve hiçbir zaman olmayacak. Altmordu formasını daima bu toprakların çocukları terletecek. Messi bile gelse almayacağım. 


OSYIRA 
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A GRUBU 


Mansoor AHHarbi 


Mohammad Al-Sahlawi 
Muhannad Assiri 
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KALECİ 


Alireza Beiranvand 
Mohammad Rashid 
Mazaheri - 
Amir Abedzadeh 


DEFANS 


Pejman Montazeri 
Ramin Rezaelan 
Morteza Pouraliganji 
Milad Mohammadi 
Mohammad Reza 
Khanzadeh 
Rouzbeh Cheshmi 


Joğo Mârio 
William Carvalho 
Bruno Femandes 
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ISPANYA 


KALECİ 


David de Gea 
Pepe Reina 

Kepa Arizabalaga 
DEFANS 


Sergio Ramos (K) 
Gerard Pigu& 
Jordi Alba 

Cösar AZDI 

Dani Carvajal 
Nacho 

ÂNaro Odriozola 
Nacho Monreal 


C GRUBU 


AVUSTRALYA 


KALECİ 


Mathew Ryan 
Brad Jones 
Danny Vukovic 


DEFANS 


Trent Sainsbury 
Aziz Behich 
Milos Degenek 
Josh Risdon 
Matthew Jurman 
James Meredith 
Mark Milligan 


Mile Jedinak (K) 
Tom Rogic 
Massimo Luongo 
Aaron Mooy 
Jackson Irvine 


FORVET 


Tim Cahill 

Robbie Kruse 
Mathew Leckie 

Tomi Juric Gi 
Jamie Maclaren 
Andrew Nabbout 
Dimitri Petratos 
Daniel Arzani 


KALECİ 
Kasper Schmeichel 


Frederik Ronnow 
Jonas Lössl 


DEFANS 


Simon Kjaer (K) 
Mathias Jorgensen 
Jens Styger Larsen 
Jonas Knudsen 
Jannik Vestergaard 
Andreas Christensen 
Henrik Dalsgaard 


Andreas Comelius 
Martin Braithwaite 
Viktor Fischer 
Pione Sisto 
Kasper Dolberg 


KALECİ 


Hugo Lloris (K) 
Steve Mandanda 
Alphonse Areola 


DEFANS 


Benjamin Pavard 
Presnel Kimpembe 
Raphaâl Varane 
Samuel Umtiti 

Adil Rami 

Djibril Sidib& 

Lucas Hemândez 
Benjamin Mendy 


Paul Pogba 
Corentin Tolisso 


N'Golo Kant& 
Blaise Matuidi 
Steven Nzonzi 
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PERU 


KALECİ 


Pedro Gallese 
Jose Carvallo 
Carlos Câceda 
DEFANS 


Luis Advincula 
Miguel Araujo 

“ Aldo Corzo 
Nilson Loyola 
Christian Ramos 
Anderson Santamaria 
Miguel Trauco 
Alberto Rodriguez 


Paolo Guerrero (K) 
Andre Carrillo 

Raül Ruidiaz 
Jefferson Farfân 
Edison Fores 


D GRUBU 


ARJANTİN HIRVATİSTAN 


KALECİ 


Nahuel Guzmân 
Franco Armani 
Wil Caballero 


DEFANS 


Gabriel Mercado 
Nicolâs Tagliafico 
Cristian Ansaldi 
Federico Fazio 
Marcos Rojo 
Nicolâs Otamendi 
Marcos Acura 
Javier Mascherano 
Eduardo SaMo 


Maximiliano Meza 
Giovani Lo Celso 
Cristian Pavön 
Enzo Perez 


FORVET 


Gonzalo Higuain 
Lionel Messi (K) 
Sergio Agüero 
Paulo Dybala 


KALECİ 


Danijel Subasic 
Lovre Kalinic 
Dominik Lvakovic 


DEFANS 


Vedran Corluka 
Domagoj Vida 
Ivan StriniĞ 
Dejan Lovren 
Sime Wsaljko 
Josip Pivari€ 

Tin Jedvaj 

Duje Caleta-Car 


Luka Modric (K) 
ivan Rakitic 
Mateo Kovağic 
Milan Badeli 
Marcelo Brozovic 
Filip Bradari€ 
FORVET 


Mario MandzukiĞ 
Ivan Perisi€ 
Nikola Kalinic 
Andrej Kramari€ 
Marko Pjaca 
Ante Rebic 


KALECİ 


Hannes bör 
Halldörsson 

Frederik Schram 
Rünar Alex Rünarsson 


DEFANS 
Birkir Mâr Saevarsson 


Gylfi Sigurösson 
Ölafur Ingi Skülason 
Aron Gunnarsson (K) 
Rürik Gislason 

Emil Halifreösson 
Amör Ingvi Traustason 


FORVET 


Bjöm Bergmanın 
Siguröarson 
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A 
NİJERYA 
KALECİ 
Ikechukwu Ezenwa 


Daniel Akpeyi 
Francis Uzoho 


DEFANS 


William Troost-Ekong 
Leon Balogun 
Kenneth Omeruo 
Brian Idowu 
Chidozie Awaziem 
Shehu Abdullahi 
Elderson Echigjile 
Tyronne Ebuehi 


John Obi Mikel (K) 
Ogenyi Onazi 

John Ogu 

Wilfred Ndidi 
Oghenekaro Etebo 
Joel Obi 


FORVET 


Alex Wobi 

Victor Moses 
Odion Ighalo 
Ahmed Musa 
Kelechi Ihsanacho 
Simeon Nwankwo 


E GRUBU 


BREZİLYA 
KALECİ 
Alisson ss 
Ederson 


DEFANS 
Danilo 

Fagner 

Filipe Luis 
Pedro Geromel 
Marcelo 
Marguinhos 
Miranda 
Thiago Silva 


Casemiro 
Philippe Coutinho 
Femandinho 
Fred 

Paulinho 

Renato Augusto 
Willilan 


FORVET 


Douglas Costa 
Roberto Firmino 
Gabriel Jesus 
Neymar 

Taison 
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KOSTA RİKA (SIRBİSTAN İSVİÇRE 


KALECİ KALECİ KALECİ 
Keylor Navas Vladimir Stojkovic Yanın Sommer Patrick Pemberton Predrag Rajkovic Roman Bürki Leonel Moreira Marko Dmitrovic Ywon Mvogo DEFANS DEFANS DEFANS 
Giancarlo Gönzâlez Branislav Nanovic Stephan Lichtsteiner (K) Johnny Acosta AleksandarKolarov (K) Johan Dijourout Cristian Gamboa Antonio Rukavina Ricardo Rodriguez Bryan Oviedo Dusko Tosic Fabian Schâr Oscar Duarte Uro3 Spajidt Michael Lang Francisco Cao Milos Veljkovic François Moubandije Kendall Weston Nikola Milenkovic Manuel Akanji Rönald Matarrita Milan Rodi Nico Eedi ini ORTASAHA ORTASAHA 
7 

Duğan Tadi€ Valon Behrami 
Celso Borges Nemanja Mati€ Xherdan Shagiri Christian Bolarios Adem Ljaji€ Gelson Femandes Randall Azofeifa Luka Blerim Diemalli Yeltsin Tejeda Filip Kosti€ Granit Xhaka David Guzmân Andrija Zivkovi€ Steven Zuber sapi Marko Gruji€ Remo Freuler 

Sergej Milinkovi&-SaviĞ i ria 
Bryan Ruiz (K) ti Ün 
FORVET FORVE p FORVET 

Nemanja Radonjic Haris Seferovic 
Joel Campbeli Aleksandar Mitrovic Josip Drmi& Marco Urerfia Aleksandar Prijovi€ Breel Embolo Johan Venegas Luka Jovic Mario Gavranovi€ 


F GRUBU 


ALMANYA 


KALEĞİ 


Manuel Neuer (K) 
Marc-Andre ter Stegen 
Kevin Trapp 


DEFANS 


Jeröme Boateng 
Matthias Ginter 
Jonas Hector 
Mats Hummels 
Joshua Kimmich 
Marvin Plattenhardt 
Artonio Rüdiger 
Niklas Süle 
Julian Brandt 
Julian Draxler 
Leon Goretzka 
İlkay Gündoğan 
Sami Khedira 
Toni Kroos 
Mesut Özil 


MEKSİKA 
KALECİ 


Guillermo Ochoa 
Jose de Jesüs Corona 
Alfredo Talavera 


DEFANS 

8 r 
Hector Herrera 
Rafael Marguez 
Diego Reyes 
Hugo Ayala 
Carlos Salcedo 
Edson Âlarez 


Andres Guardado (K) 
Jonathan dos Santos 
Giovani dos Santos 
Javier Ağuino 

Miguel Layün 

Jesüs Manuel Corona 
Jesüs Gallardo 
FORVET 


Marco Fabiân 
Javier Hemândez 
Carlos Vela 

Oribe Peralta 
Raül Jimenez 
Hirving Lozano 
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GÜNEY KORE (İSVEÇ 


KALECİ KALEĞİ 
Kim Seung-gyu Robin Olsen 
Kim Jin-hyeon Kari-Johan Johnsson 
Cho Hyunawoo Kristoffer Nordfeldit DEFANS DEFANS leeYongg  “ Mikael Lustig kide gid Victor Lindelöf 

Andreas Granavist (K) 

ş Ludwig Augustinsson le em Emil Krafth 
Kim Young-gwon Pontus Jansson 
Jang Hyun-soo 
Go Yo-han ORTASAHA 
ASAHA Sebastian Larsson 
SOR Albin Ekdal 
Koo Ja-cheol Emil Forsberg 
Jung Woo-young Gustav Svensson 
Ki Sung-yueng (K) Oscar Hiljemark 
Lee Jae-sung Viktor Claesson 
Moon Seon-min Marcus Rohdön 
Ju Sejong Jimmy Durmaz 
Lee Seungwoo j FORVET 

Marcus Berg 
Son Heung-min John Guidetti 
Kim Shinawook Ola Toivonen 
Hwang Hee-chan Isaac Kiese Thelin 


GGRUBU 


. 
BELÇİKA 
KALECİ 


Thibaut Courtois 
Simon Mignolet 
Koen Casteels 


DEFANS 


Toby Aldenweireld 
Vincent Kompany 
Jan Vertonghen 
Thomas Meunler 
Thomas Vermaelen 
Dediryck Boyata 
Leander Dendoncker 


Axel Witsel 

Kevin De Bruyne 
Marouane Fellaini 
Mousa Demböl& 
Youri Tielemans 
Yannick Carasco 
Nacer Chadli 
Thorgan Hazard 


FORVET 

Eden Hazard (K) 
Romelu Lukaku 
Dries Mertens * 
Michy Batshuayi 
Adnan Januzaj 


. . 
İNGİLTERE 
KALECİ 


Jack Butland 
Jordan Pickford 
Nick Pope 
DEFANS 


Trent Alexander-Amold 
Gary Cahill 
Fabian Delph 


Kieran Trippier 
Kyle Walker 
Ashley Young 


Dele Alli 

Eric Dier 

Jordan Henderson 
Jesse Lingard 
Ruben Loftus-Cheek 
Danny Welbeck 


FORVET 

Harry Kane (K) 
Marcus Rashford 
Raheem Sterling 
Jamie Vardy 


KALECİ 


Jos& Calderön 
Jaime Penedo 
Âlex Rodriguez 


DEFANS 


Felipe Baloy (K) 
Harold Cummings 
Erick Davis 

Fidel Escobar 
Michael Amir Murillo 
Luis Ovalle 


0252 sem KATKILARIYLA 


Sigorta 


TUNUS 


KALECİ 


Aymen Mathlouthi (K) 
Farouk Ben Mustapha 
Mouez Hassen 


DEFANS 


Hamdi Nagguez 
Dytan Bronn 

Rami Bedoul 
Yohan Benalouane 
Syam Ben Youssef 
Yassine Meriah 
Oussama Haddadi 
Ali Maâloul 


Eliyes Skhiri 
Mohamed Amine 
Ben Amor 

Ferjani Sassi 
Anice Badri 


FORVET 


Fakhreddine 

Ben Youssef 

Wahbi Khazri 

Saber Khalifa 

Ghailene Chaalali > 
Ahmed Khalil 

Saif-Eddine Khaoui 

Naim Sliti 

Bassem Srarfi 


H GRUBU 


KOLOMBİYA 
KALECİ 

David Ospina 

Camilo Vargas 

Jose Femando Cuadrado 
DEFANS 


Cristiân Zapata 
Dâvinson Sânchez 
Santiago Arias 
Oscar Murillo 
Johan Mojica 
Yerry Mina 

Farid Diaz 


Wilmar Barios 

Carlos Sânchez 
Jefferson Lerma 

James Rodriguez 

Abel Aguilar 

Mateus Uribe 

Juan Femando Guintero 
Juan Cuadrado 


FORVET 


Radamel Falcao (K) 
Miguel Borja . 
Carlos Bacca 

Luis Muriel 

Jos6 Izguierdo 


JAPONYA 


KALECİ 


Eiji Kawashima 
Masaaki Higashiguchi 
Kosuke Nakamura 


DEFANS 


Yuto Nagatomo 
Tomoaki Makino 
Maya Yoshida 
Hiroki Sakâi 
Götoku Sakâi 
Gen Shoji 

Wataru Endo 
Naomichi Veda ” 


ORTASAMA 


Makoto Hasebe (K) 
Keisuke Honda 
Takashi Inui 

Shinji Kagawa 
Hotaru Yamaguchi - 
Genki Haraguchi 
Takashi Usami 
Gaku Shibasaki 
Ryota Oshima 


FORVET 


Shinji Okazaki 
Yuya Osako 
Yoshinori Mutö 


POLONYA 


KALECİ 

Bartosz Biafkowski tukasz Fabianski 
Wojciech Szczesny 


DEFANS 


Jan Bednarek 
Bartosz Bereszynski 
Thiago Cionek 
Kamil Glik 

Artur Jedrzejczyk 
Michat Pazdan tukasz Piszczek 


Jakub Btaszczykowski 
Kamil Grosicki 
Grzegorz Krychowiak 
Rafat Kurzawa 


'KarolLinetty 


Stawomir Peszko 
Maciej Rybus 
Piotr Zieliriski 
Jacek Göralski 


FORVET 

Dawid Kownacki 

Robert Lewandowski (K) 
Arkadiusz Milik. 

tukasz Teodorczyk 
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SENEĞAL 


KALECİ 


Abdoulaye Diallo 
Khadim N'Diaye 
Alfred Gomis 


DEFANS 


Saliou Ciss 
Kalidou Koulibaly 
Kara Mbodiji 
Lamine Gassama 
Moussa Waguğ 
Youssouf Sabaly 


Idrissa Gueye 

Salif San& 

Cheikhou Kouyate (K) 
Cheikh N'Doye 

Alfred N'Diaye 

Badou Ndiaye 


FORVET 


Moussa Sow 
Mame Biram Diouf 
Sadio Man& 
Moussa Konat& 
Diafra Sakho 
Ismâlla Sar 
M'Baye Niang 
Keita Balde 


SÜPER LİS'İN 


> “© di 


YOLCULARI 
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Dünya Kupasvna sayılı günler kala takımların kadroları teknik direktörlerin kafalarında yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Her ne kadar Mülli Takım olarak biz gidemesek de Süper Lig'den Rusya'nın yolunu tutması 


beklenen birçok isim var. 


€vet, tüm futbolseverlerin iple çektiği o yıl 

geldi çattı. Bu yıl futbol dünyasının en büyük organizasyonun yılı. Bu yıl Dünya Kupası yılı. 
Haziran ayında start verecek organizasyon bu yıl Rusya'da. Geri sayım büyük bir heyecanla sürerken, futbolcular da kulüp takımlarında, milli takımlara seçilmek için son şanslarını değerlendiriyor. Mart ayındaki milli takım arasında birçok yeni futbolcuyu deneme 

şansı bulan teknik direktörler, artık yavaş 

yavaş kadrolarını şekillendirmeye başladı. 
Futbol dünyasının en büyük uitrini olan Dünya Kupası'na her ne kadar ülke olarak biz katılmayı başaramasak da Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcumuz, kendi milli takımlarıyla 

bu arenada boy gösterecek. Yabancı kuralının genişletilmesiyle birlikte Süper Lig'deki kaliteli yabancı oyuncu sayısının artması, bu sezon ligin hem oyun kalitesine hem de marka değerine olumlu katkıda bulundu. Bununla paralel olarak da Süper Lig'deki milli futbolcu sayısında artış yaşandı. Bu sezon takımların performansının artması, sahada daha mücadeleci bir oyunun sergileniyor oluşu da dikkatlerin Süper Lig'e daha fazla dönmesine neden oldu. Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon UEFA Rurupa Ligi'nde yarı finalin kapısından dönmesi ve 

bu sezon da Şampiyonlar Ligi grubundan lider olarak çıkması da gözleri hem Beşiktaş'a hem de Süper Lig'e dikti. Bunun bir yansıması olarak da Beşiktaş'ın yıldız futbolculardan Talisca'nın, Mart ayındaki milli arada Brezilya Milli Takımı'na 


çağrıldığını gördük. Hâlihazırda millitakımlarında oynayan ve son milli maç arasında kadroya dâhil edilenler göz önüne alındığında 31 futbolcunun Dünya Kupası'na gitme ihtimali var. Beş futbolcuyla Nijerya ilk göze çarpan ülke olarak karşımıza çıkıyor. Ardından da dörder futbolcu ile Portekiz ve Fas geliyor. Senegal forması ile de üçer Süper Lig futbolcusunu Dünya Kupası'nda izleme fırsatımız olacak gibi görünüyor. 


Kulüplerimizden de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor beşer futbolcu ile başı çekiyor. Onların ardından ise dört futbolcuyla Galatasaray, üç futbolcuyla Kasımpaşa, ikişer futbolcu ile de Göztepe ve Antalyaspor geliyor. 


Afrika-Bursa ortaklığı 


Nijerya, beş futbolcu ile en fazla futbolcu göndereceğimiz ülke olarak karşımıza çıkıyor. 
Bunlardan üçünü de Bursaspor'dan Rusya'ya yolcu edeceğiz. Devre arası transfer döneminde takıma katılan defans oyuncusu Shehu Abdullahi bu isimlerin ilki. 25 yaşındaki futbolcu, Bursaspor'a geldiğinden bu yana dokuz maçta forma giydi, bunlardan sekizinde sahaya ilk (ide çıktı. Dünya Kupası eleme grubunda 

ise Nijerya Milli Takımı ile altı maça çıkan abdullahi, bunlardan dördünde ilk 11'de forma giydi ve takımının Rusya uizesi almasına katkı sağladı. Bursaspor'dan Nijerya Milli Takımı ile Rusya yolculuğuna katılacak bir diğer isim 

de William Troost-Ekong. 

ekong, bu sezon başında 
Gent'ten transfer edilmişti. 
Bursaspor'un bu sezonki en önemli oyuncularından biri 

olan Nijeryalı futbolcu 25 maçta yeşil beyazlı formayı giydi. 
Nijerya Milli Takımı ile de Dünya Kupası eleme grubunda boy gösteren 24 yaşındaki defans oyuncusu altı maçta oynarken hepsinde de ilk 11'de sahadaki yerini aldı. Yine sezon başında Porto'dan kiralık olarak transfer edilen Mikel Agu da Nijerya formasıyla Dünya Kupası'na 


gidecek futbolculardan biri. Bu sezon Bursaspor formasıyla 21 maçta sahaya çıkan Agu, eleme grubunda da üç maçta Nijerya formasıyla sahadaki yerini aldı. Kasımpaşalı Kenneth Omeruo da Nijerya Milli Takımı ile Rusya yolculuğuna katılacak diğer bir isim. Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen ve artık ligimizin 
gediklilerinden olan Omeruo, bu sezon 23 

maçta Kasımpaşa formasını giydi. &leme grubu 
maçlarının ise ikisinde sahadaki yerini alan 2 
yaşındaki defans oyuncusu, takımının Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesine katkıda bulundu. Süper Lig'den Dünya Kupası'na gidecek son Nijeryalı ise Trabzonsporlu Ogenyi Onazi. 
Geçtiğimiz sezon Lazio'dan transfer edilen orta saha oyuncusu, bu sezon bir ara gözden çıkarılsa da daha sonra Rıza Çalımbay'ın planları arasına girmeyi başardı ue zaman zaman forma şansı buldu.18 maçta bordo-mavili formayı terleten Onazi, bunlardan 14'ünde sahaya ilk 11'de çıkmayı başardı. Ancak Nijerya adıma ise işler daha farklıydı. Takımın önemli oyuncularından biri olan 25 yaşındaki futbolcu, eleme grubunda yedi maçta Nijerya forması giydi ve bunların hepsinde ilk 11'de sahaya çıktı. 


Beşiktaş'ın Portekizlileri 


Bursaspor'un Afrikalılarmdan sonra Beşiktaş'ın Portekizlileri de dikkat çekiyor. Son Aurupa Şampiyonası'nın şampiyonları Pepe ve Guaresma da Portekiz Milli Takımı ile Rusya vizesi almayı 
başardı. Bu sezon siyah-beyazlı formayı 22 

kez giyen Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Auaresma, bu maçlardan 19'una ilk 11'de çıkmayı başardı ve bu sezon Beşiktaş'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarıda büyük rol oynadı. Dünya Kupası eleme grubunda da dokuz kez forma giyen yıldız futbolcu, bunlar dan dört tanesine de ilk 11'de başladı. Yaz transfer döneminde Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan ve gelir gelmez takımın savunmasına yaptığı katkıyla büyük takdir kazanan Pepe 

de Portekiz'le Rusya yolunu tutan bir diğer 

Süper Lig futbolcusu. Kariyeri başarılarla dolu Pepe bu sezon 21 kez Beşiktaş forması giymeyi başardı ve tüm bu maçlarda ilk 11'de sahadaki 


yerini aldı. Millitakım tercihini Portekiz'den 

yana kullandığından bu yana millitakımın değişilmezlerinden biri haline gelen Brezilya asıllı futbolcu, Dünya Kupası eleme grubunda da sekiz maçta forma giyerek takımına katkıda bulundu. 
Süper Lig'in bir diğer Portekizli milli futbolcusu da Göztepe forması giyen Beto. Tecrübesiyle bu sezon Süper Lig'e yükselen sarı-kırmızılılarda harika bir ilk sezon geçirmelerinde yardımcı olan Beto, kalede kendine güvenen Tamer Tuna'nın yüzünü kara çıkarmadı. Şimdiye kadar 24 kez sarı-kırmızılı formayı giyen Portekizli, millitakımı için ilk tercih olmasa da tecrübesiyle milli takımdaki yerini alacaktır. Mart ayındaki son hazırlık maçlarında da kadroya dâhil edilmesi 

ve teknik direktör Fernando tarafından forma şansı verilmesi de bunun bir göstergesi olabilir. 
Bir diğer Portekizli de Fenerbahçeli Luis Neto. 
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Zenitten transfer edilen 29 yaşındaki defans oyuncusunun bu sezon yaşadığı sakatlık problemlerinden dolayı sarı-lacivertli formadan uzak kaldığı dönemler oldu.12 maçta Fenerbahçe forması giyen Neto, bunlardan 11'inde sahaya ilk 11'de çıkmayı başardı. Dünya Kupası eleme grubunda da sadece bir maçta göreu alan Neto, Mart ayında oynanan son hazırlık maçında da 45 dakika süre alarak kendini gösterebilme şansı yakaladı. Eğer fiziksel olarak kendini iyi bir duruma getirebilirse, Luis Neto'nun da Portekiz Milli Takımı'nın önemli alternatiflerinden biri olarak Rusya'ya giden kafilenin içinde yer alacağını öngörebiliriz. 


Fas'ta dört “süper” 


Fas da Süper Lig'den dört futbolcuyla Rusya'nın yolunu tutacak görünüyor. Bu dört futbolcudan en önemlileri takımm hücum gücünün en önemli parçaları olan Younes Belhanda ile Nabil Dirar. Galatasaray forması giyen Belhanda her ne kadar sarı-kırmızılılarda beklentileri tam olarak yerine getiremese de 25 maçta forma giymeyi başardı. Bu maçlardan 23'üne de ilk de başlayan Belhanda iki gol, sekiz asistlik bir performans da sergiledi. Fas formasıyla Dünya Kupası eleme grubunda da boy gösteren Belhanda, beş maçta göreu alarak takımının Rusya uizesi almasında katkıda bulunda. Fas'ın hücumdaki bir başka gücü Nabil Dirar ise bu sezon Fenerbahçe forması ile 25'i ilk 11'de olmak üzere 26 lig maçına çıkarken takımına üç gol, yedi asistlik katkıda bulundu. Dünya Kupası elemelerinde dört maçta forma giyen Dirar, fildişi Sahilleri ile oynanan ve 2-0 kazanılan 


son maçta takımının ilk golünü atarak Fas'ın 20 
yıl aradan sonra finallere katılmasını sağlayan isim oldu. Rusya yolcusu olan bir diğer Fas milli Takımı oyuncusu da Başakşehir forması giyen Manuel da Costa. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren ve sezonun başından beri yarışın içinde olan Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan Da Costa, Fas Milli Takımı'nın önemli oyuncularında biri. Başakşehir'in oturmuş savunmasında kendine yer bulamayan Fransa doğumlu, Portekiz asıllı tecrübeli defans oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de sadece beş maçta göreu alabildi. milli formayı da üç kez giyen Da Costa, eleme grubunda maçlarında da yer alarak takımına katkıda bulundu. Bu sezon Süper Lig'e yükselen ve kendine orta sıralarda yer edinen Yeni Malatyaspor'un bu başarısında attığı gollerle katkı sağlayan Khalid Boutaib de Fas formasıyla Rusya'da boy gösterecek Süper Lig futbolcularından biri. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 26 maçta 12 gol, bir asistlik performans sergileyen 30 yaşmdaki foruet oyuncusu, Dünya Kupası eleme grubunda da takımının formasını dört kez giydi ve attığı dört golle Rusya uizesi almmasında önemli bir rol oynadı. 


Senegal'de üç temsilci 


Bursaspor'un, Rusya yolcusu olması beklenen Afrikalılarından biri de Moussa Sow. Devre arası transfer döneminde Al Ahli'den kiralanan, ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü düzenli forma şansı bulamayan Senegalli yıldız, Bursa macerasında kendini bir türlü kanıtlama fırsatı bulamadı. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de oynadığı dönemde ligin en önemli golcülerinden biri olan Sou, Bursa'da sadece beş maçta forma 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giyebildi. Ancak Senagal Milli Takımı ile Dünya Kupası eleme grubunda dört kez forma şansı buldu ve takımıma bir gol, bir asistlik katkıda bulundu. Eğer sezon sonuna kadar fiziksel 

olarak kendini iyi bir duruma getirebilirse Sow, Rusya'da takımının önemli gol silahlardan biri olacaktır. Süper Lig'in bir diğer Senegallisi Lamine Gassama da Aytemiz Alanyaspor formasıyla son iki sezondur dikkat çeken bir performans ortaya koymayı başardı. Bu sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giymeyi başaran 28 yaşımdaki defans oyuncusu, bu maçların tamamında ilk 11'de sahadaki yerini aldı. Rusya vizesi alma yolunda Senegal adıma beş maçta göreu alan Gassama, bu maçların tamamında da ilk 11'de oynayarak takımına katkıda bulundu. Devre arasında Newcastle United'dan Sivasspor'a transfer olan Henri Saiuet de bir diğer Rusya yolcusu Senegalli. 
21 yaşındaki orta saha oyuncusu geldiğinden bu 
yana Sivasspor'da yedi maçta forma giyebildi. 
Oynadığı maçlarda iyi bir etki bırakmayı başaran Saiuet, Dünya Kupası eleme grubunda da iki kez Senegal forması giyerek takımma katkı sağladı. 


Talisca ve Trezeguet'nin önlenemez yükselişi 


İki sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı Talisca, geçtiğimiz sezon 

olduğu gibi bu sezon da siyah-beyazlıların gol yollarındaki en etkili silahı olarak göze çarpıyor. 
Bu sezon özellikle Cenk Tosun'un devre arasında takımdan ayrılmasından sonra gol yollarda büyük sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta devreye Talisca'nın girmesi, şampiyonluk mücadelesi veren siyah-beyazlıları bir nebze de olsa 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rahatlatmıştı. Bunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir performans sergileyen Talisca, Brezilya Milli Takımı'nın da radarına girmeyi başardı. O meuki için birçok alternatifi olan teknik direktör Tito, Mart ayındaki milli maç arasnda Talisca'yı da kadroya dâhil ederek durumunu görmek istedi. Oynanan iki hazırlık maçında da oyuncusuna göreu vermedi ancak onun takım için uyumlu olup olmadığını antrenmanlarda muhakkak gözlemledi. Talisca şu an için kesin bir Rusya yolcusu değil ancak potansiyel arz eden isimlerden biri. Süper Lig'in bir diğer Brezilyalısı Fenerbahçeli Guiliano da Rusya'da boy gösterme ihtimali olan futbolcularımızdan. Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu da uatandaşı Talisca gibi gol yollarında etkili birisim. Klasik birt0 numara olmanın dışında farklı özellikleri de olan Giuliano, bu sezon sarı-lacivertli formayla rakip filelere 13 gol attı. Bunun yanı sıra Brezilya milli Takım formasını da üç kez giymeyi başardı ve bu üç maçtan birine ilk 11'de sahaya çıkarak milli takımma da Rusya yolunda katkıda bulundu. 
Tito'nun sahip olduğu geniş oyuncu hauuzu düşünülürse Giuliano'nun da Dünya Kupası'nda götürülmeme ihtimali olduğunu düşünebiliriz. 
Ancak Talisca'yla birlikte sahip oldukları 

foruet özellikleri ue saha içinde sorun çözme becerileri ile skora katkıları da düşünülürse 

en azından ikisinden birinin Rusya'da olma ihtimali güçlü duruyor. Talisca gibi bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine 

çeken bir diğer oyuncu da Mahmoud Hassan Trezeguet. 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu bu sezon başında Anderlecht'ten kiralık olarak Kasımpaşa'ya geldi ve daha ilk maçtan yeteneği ve hızıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

Bu sezon 26 maçta Kasımpaşa forması giyen Trezeguet, takımına 10 gol, üç asistlik de bir katkı sağladı. Mısır Milli Takımı'nın da formasını giyen genç yıldız, Dünya Kupası eleme grubunda altı maçta oynadı. Bu maçlardan dördünde sahaya ilk fide çıkan Mısırlı, bir de asist yaparak takımına Rusya yolunda katkıda bulundu. Bu yaz Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz bir diğer Kasımpaşalı futbolcu ise Syam Ben Youssef. 29 yaşındaki Tunuslu savunmacı Ben Youssef, bu sezon Kasımpaşa'nın en önemli oyuncularından biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Süper Lig'de 23 maçta forma giyen Tunuslu futbolcu, bir de gol atmayı başardı. Tunus Milli Takımı'nın da önemli futbolcularından biri olan Ben Youssef, ülkesinin Dünya Kupası eleme grubu maçlarında da forma giydi. &leme grubunda beş maçta göreu alan tecrübeli futbolcu, bu maçların tümünde ilk tiide sahaya çıktı. 


Banko adam Muslera 


Süper Lig'in en tecrübeli futbolcularından biri olan Fernando Muslera da Uruguay ile Rusya'nın yolunu tutanlardan biri olacak. Yedi sezondur Galatasaray formasıyla ligimizde ter döken tecrübeli eldiven, sarı-kırmızılılarn olduğu 

gibi Uruguay Milli Takımı'nın da en önemli oyuncularından biri. Geçtiğimiz sezon yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Muslera, önceki sezonlardaki performansını yakalayamamış olsa da bu sezon geçtiğimiz sezonun çok daha önünde. Sarıkırmızılı formayla bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Uruguaylı kaleci, milli formayla da Dünya Kupası eleme grubunda 11 maç oynayarak takımının Rusya vizesi almasına katkıda bulundu. 
Galatasaray'da, Rusya'da boy gösterecek bir diğer isim de &ren Derdiyok. İsviçre Milli Takımı ile Rusya vizesi alan Eren, sarı-kırmızılılarda Gomis'in formundan dolayı düzenli forma şansı bulamasa da İsviçre Milli Takımı'nın önemli 
oyuncularından biri. Bu sezon Süper Lig'de 11 
maçta forma giyen 29 yaşındaki foruet oyuncusu, bu maçlardan sadece dördünde sahaya ilk 

de çıkabildi. Üç gol atıp iki de asist yapan 

€ren Derdiyok, Dünya Kupası eleme grubunda ise yedi maçta İsviçre formasını terletti. Bir de gol atan Eren, takımına Rusya yolunda katkıda bulunan isimlerden biri oldu. Süper Lig'in bir diğer İsuiçrelisi de Antalyaspor forması giyen Johan Djourou. Bu sezon Hamburg'dan transfer edilen 31 yaşındaki defans oyuncusu, Antalya'da çok fazla forma şansı bulamasa da İsuiçre Milli Takımı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 
Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 12 maçta boy gösteren Djourou, rakip filelere bir de gol göndermeyi başarmıştı. İsviçre Milli Takımı ile Dünya Kupası eleme grubunda yedi maçta forma giyen tecrübeli defans oyuncusu, takımının Rusya uizesi almasında büyük rol oynayan isimlerin başında geliyordu. Ligimizin tek Japon futbolcusu olan Yuto Nagatomo da Rusya'ya gidenler arasında yer alacak isimlerden biri. Japon futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden 

biri olan ve yıllardır Serie A'da inter forması yiyen Nagatomo, bu sezon devre arasında Galatasaray'a transfer oldu. Gelir gelmez formayı kapan tecrübeli sol bek, dokuz maçta forma giydi ve iki de asist yapmayı başardı. Nagatomo, Dünya Kupası eleme grubunda 13 maça çıktı ve ülkesinin Rusya vizesi almasına bir asistlik katkı da sağladı. Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Dusko Tosic de Rusya yolculardan. Şenol Güneş 


yönetiminde performansını yükseltenlerden biri olarak dikkat çeken Tosic, Sırbistan Milli Takımı ile Rusya uizesi almayı başardı. Süper Lig'de bu sezon 21 maçta forma giyen ve Pepe ile iyi bir ikili oluşturan Tosic, dört de gol attı. Sırbistan milli Takımı ile Dünya Kupası eleme grubunda da mücadele eden tecrübeli defans oyuncusu, iki maçta göreu alarak takımına katkıda bulundu. 
Beşiktaş'tan Dünya Kupası'na gidecek bir diğer isim de Domagoj Uida. Deure arasında Beşiktaş'a imza atan Hıruat defans oyuncusu, daha takıma ve lige ısınma turlarını bitirebilmiş değil. Tosic ve Pepe'nin önüne geçmeyi başaramayan Uida, daha yedi maçta göreu alabildi. Bu yedi maçından üçünde ilk 11'de sahaya çıkan Hıruat futbolcu, bir de gol atmayı başardı. Uida Hıruatistan Milli Takımı ile çıktığı 12 eleme grubu maçında bir 

de gol atarak takımının Rusya vizesi almasına katkıda bulundu. Bursaspor'un Türk asıllı Avustralyalı sol beki Aziz Behiç de Rusya'da boy gösterecek isimlerden. Beş sezondur Bursaspor 
forması giyen başarılı sol bek, bu sezon ligde 26 
maçta forma giydi. Yeşil-beyazlılara beş gol, iki asistlik bir katkı da veren Aziz Behiç, millitakım formasını da eleme grubu maçlarında beş kez terletti. Kötü bir sezon geçiren ve küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Olafuringi Skulason da İzlanda formasıyla Rusya'da boy gösterecek. 
Son iki sezondur Karabükspor forması giyen İzlandalı futbolcu, bu sezon 14 maçta oynadı. 

Bir de gol atan Skulason, takımın kötü gidişini durdurmaya engel olamadı. Süper Lig'den bir oyuncuyu kadrosunda bulunduran bir başka takım da eu sahibi Rusya. Fenerbahçe'de bu sezon banko oyunculardan biri haline gelen Roman Neustaedter, Rusya 11'inde de yerini alacak gibi görünüyor. 30 yaşındaki Neustaedter bu sezon Süper Lig'de 21 maçta Fenerbahçe formasını giyerken, takımına 3 gollük katkıda da bulundu. Göztepe'nin iyi bir sezon geçirmesinde katkısı olan 21 yaşındaki defans oyuncusu Milos Kosanouic de Tosic gibi Sırbistan Milli Takımı ile Rusya'da sahne alacak. Bu sezon Süper Lig'de 

16 maçta forma giyen Sırp defans oyuncusu, 
bunlardan 14'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Üç de asist yapan Kosanouic, Sırbistan Milli Takımı yetkililerinin dikkatini çekmeyi başardı ve kadroya dahil edildi. 

Not: Oyuncuların lig performanslarında ilk 21 
haftalık periyot esas alınmıştır. 


Kaynak: Tam Saha 
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FANATİK ANAHTARLAR 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI 


Türkiye'de bir ilke imza atan Arzu Çebi ve Rita Fink, BJK, FB ve 6S logolu Lisanslı anahtarlarının görücüye çıkardı. 


Amerika'da uygulanan logolu anahtar konseptini ülkemize getiren Fankeys Şirketi ortakları 

Rita Fink ve Arzu Çebi Türk spor fanatiklerine sürpriz yaptı. Fankeys anahtarları Takımlarına destek olacak fanatikler Beşiktaş, Fenerbahçe ue 


Galatasay Spor Kulüpleriyle arasında imzalanan lisans sözleşmesi gereği takımının logolu anahtarını 39.50 TLye satın alarak tam destek verecekler. 


BJK, FB ve 6S logolu anahtarlar, tüm büyük çilingirlerde ve uww.fankeys.com.tr online olarak, Fenerium, Kartal Yuuaları'nda ve tüm Gs Store'larda satışlarda. 


Not : Fanatik Anahtarlar çelik kapılarda kullanılan standart kapı göbeğine uygun olarak ham ue 

el yapımı üretimlerdir. Fanatik anahtarlar kapı anahtarı ile anahtarcılarda çoğaltılabiliyor... 


Ligler bir bir sona erip yaz tatiline girdiğinde futbola bağımlı taraftarlar için yazın bir Dünya Kupası varsa futbol heyecanı o yıl ara vermeyecek, aksine doruğa çıkacak demektir. 

14 Haziran'da meli e 2018 Dünya Kupası'nda farklı kıtalardan 32 ülke mücadele 
decek. Afrika'dan 5, A dan 14, Asya'dan 5 , Güney Amerika'dan 5, Kuzey ve Ort 4 Ani dan se 3 ülke Rusya da yaralacak Bu 32 ülkenin takımlarının yıldızlarını izleme şansı bulacağımız Sleep 7 festivalinde > yazılacak hikayeler öne çıkacak futbo ulartumuvanın en büyük 

üphesiz Kibu kupa bir futbolcu İçi düyük Vitrin özellike bu isim genç 


JOSHUA 
KIMMICH (22) 
ALMANYA 


2015 yılında RB Leipzig'ten 
Bâyern Münih'e transfer olan 
Joshua Kirmmich, ilk transfer olduğu dönemde bir ortasaha 

oyuncusuydu. Daha sonra 

Philipp Lahm'ın emekli olmasıyla ortaya çikan “derin” boşluğu 

doldurmak için sağ beke evrildi 

ve gayet iyi performans gösterdi 

Böylece hem Bayern Münih 

hem de Almanya, Philipp Lahm sonrası dönemi minimum zararla atlatmış oldu. 1995 doğumlu oyuncu bu yıl tüm kulvarlarda 
Bayern takımının önemli dişlilerinden biriydi. Kimmich, aynı şekilde Almanların da bu turnuvadaki önemli Kozu olacak. 


 cuenese) 
PORTEKİZ. 


. 


GONCALO 


” i 
— aşi di 


Paris Saint Germain tarafından Ualencia'ya kiralanan Goncalo 
Guedes bu sezon Lionel Messi'nin ardından 9 asist ile La Liga'nın en çok asist yapan oyuncusu oldu. 
Foryetin bütün bölgelerinde yüksek verimlilik ile oynayan Portekie'li oyuncu Portekiz hücumu Için 
ciddi bir seçenek olarak 2018 
Dünya Kupası'nda öne çıkacak gibi gözüküyor. 


pp. 


© MARCO 
- ASENSID (22) 


ISPANYA 


Real Madrid'e sadece 3,5 milyon euro gibi bir bedelle gelen Asensio, kısa sürede kendini ispat etmeyi başardı. Özellikle uzaktan attığı sansasyonel gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Asensid, ilk sezonunda 18'i ilk 11'de olmak üzere JA maçta 9 gol atıp Y asist yaptı. Bu sezon daha fazla şans bula Asenslo, 49 maçta 10 gol atıp 
6 da asist yaptı. İspanya'nın 
kalabalık ortasahasında ne kadar süre bulur bilmmez âmâ 
İspanya'ya da Asensio gibi bir taze kan çok iyi gelecektir. 


lazio'nun bu sezon oynadığı göze hoş gelen futbol ve başarılı performansının en büyük pay sahiplerinden biriydi Savic. 
iri fiziğme rağmen harika bir tekniğe sahip olan Sergej Mmilinkouic-Savic için şimdiden 
100 milyon euro üzeri bonservis 
bedelleri konuşulmaya başlandı 
Orta sahanm merkezinde oynamasma rağmen bu sezon Serie A'da çıktığı 
35 maçta fe gol atmayı başaran 
Savlc, ayrıca Y de asist yaptı Sırbistan'm çok şey beklediği 
Savic, kendini Dünya Kupası vitrininde Iyice parlatıp büyük bir kulübe transfer olmak Istiyor, 


engin bir ortasahaya sahip olan Uruguay'm belki de sertlik anlamında en öne çıkabilecek isimlerinden olan Torreira, Sampdoria'da bir kaç senedir düzenli oynuyor ve sergilediği oyunla büyük takımlarının hep radarında yer alan bir oyuncu 
En göze çarpan özelliği top kapma olan Lucas Torreira, bu sezon 
Serie A'da maç başina ortalama 
2.9 top kaptı, Önümüzdeki yıllarda önemli bir oyuncu olarak teleyebileceğimiz Torreira için bu Dünya Kupası kendini bütün dünyaya gösterme adına büyük önem arz ediyor, 


2016-2011 sezonunda 5 milyon euro karşılığında Ajax'a transfer olan Davinson Sanchez, Aurupa'da geçirdiği ilk sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı, Sezon sonunda 
Yo milyon euro gibi bönservis bedeliyle ve Ajak'm o sezonkl en İyi oyuncusu apoletiyle Tottenham'ın yolunu tuttu. 
Tottenham'da da formayı hemen kapmayı başaran genç oyuncu bu sezonu da oldukça formda geçirdi. 
Son 2 sezondur Hollanda ve İngiltere'de yaptıklarıyla Kolombiya'da defansın bel kemiği olması işten bile değil, 


TIMO HIRVING BREEL MARKO 
WERNER |22) LOZANO (22) EMBOLO İ21) ROG (22) ALMANYA MEKSİKA İSVİÇRE HIRVATİSTAN 


Almanya'nın santrafor Lozano, Football Manager Basel'de gösterdiği performansın Dinamo Zagrep'ten Napoli'nin Bu isimlerin dışında; Mbappe, Rashford, Renato Sanchez, yetiştirememe yarasına merhem oyununu sevenlerin yakından ardından 2016 yılında 20 milyon yolunu tutan, pişmesi Için Delle Alli, Leroy Sane, Ousmane Dembele, Hector Bellerin 


içim en büyük adaylardan biri olan tanıdığı genç bir İsim, Hollanda euroluk bir bedel karşılığında gagrep te kirada tutulan Marko Ee p za Timo Werner, özellikle son ? Ligi'nde PSU' Eindhoven Bundesliga'da Schalke OY'ün Rog bu sezon Napoli'de 28 Serla A gibi isimler uluslar arası seviyede bir tecrübeye gelen ve sezondur RB Leipzig'de sergilediği formasıyla 11 gol 11 asistle yolunu tutan £mbolo bu-sezon maçı görerek önemli bir tecrübe turnuvanın artık yıldız isimleri arasında gösterilen genç performansla bunu kanıtladı müthiş bir sezon yaşayan Bundesliga ya biraz daha 1sindi edindi. Sert italya Seria A'da eee Sn Son 2 sezondur sırasıyla 32 maç yetenekli kanat oyuncusu iyi de ve daha çok süre aldı. Schalke ile merkez orta saha oynamak zordur oyuncuları. Sakatlık, istikrarsızlık gibi sorunlar yaşamazlarsa ei göl ve 45 maç 22 gol rakamlarına bir bitirici aynı zamanda. İdolü 3 gol kaydeden £mbolo güçlü Bu sezon çizdiği Istikrarlı ici i v. , ulaşan 22 yaşmdaki Werner, bu Cristiano Ronaldo gibi defans fiziğiyle dikkat çekiyor. Siyahi performans onu bir ÜSt seviyeye bu isimler birkaç Dünya Kupası nda daha satırlarımızda yıldan itibaren uzun yıllar oyuncularmın durdurmakta oyuncu İsulçre'nin forveti için öne yaklaştırdı. Rog Zagrep te yer bulacaktır. 
Almanya'nın en önemli hücum gorlanacağını düşündüğüm çıkan bir alternatif olabilir 10 numara olarak da görev almıştı silahlarından biri olacak Lozano eğer Meksika turnuvada ilerlerse dikkatleri üstüne çekip üst seviyeye sıçrayabilir 


—— 4- 1930 yıl i 
— > ola pi Rimet adıyla başlayan organizasyonu 3 kez kazanarak kupanın ebedi sahibi — r, a Ki A) Brezilya 
YE B) Arjantin ye an C) Almanya v— D) İtalya 
>, ei | ihi i KI fileleri kaç kez havalandırmıştır? 
di 5- Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan Alman Miroslav Klose, fileleri kaç ştır? 
pa A) 14 
p 
pa vE B) 15 
pg Cc) 16 
>> D)17 


EE RE EE, EEE RE RE RE A AŞ GR a a A A 000 o 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6- Türkiye'nin 3. tamamladığı 2002 FIFA Dünya Kupası'nın hangi ülke kazanmıştır? 


DÜNYA KUPASV'NI NASIL BİLİRSİNİZ? a Dünya Kupası bu ay Rusya'da start alıyor. Kupa heyecanının yaşanacağı bu ayda sizler Cc y için dev organizasyonun tarihçesiyle ilgili bir test hazırladık. ) Fransa Sen de çöz, Dünya Kupası bilgini ölç... D) Brezilya 


1- 'FIFA Dünya Kupası” adıyla 1974 yılında oynanan ilk organizasyonu hangi ülke kazanmıştır? İİ A 1 4 4 4 4 4 


A) Brezilya 7- 2014 Dünya Kupası'nda oynayan ve *finallerde forma giyen en yaşlı futbolcu" B) İtalya unvanını eline geçiren kaleci kimdir? 
C) Batı Almanya İl 
D) Fransa A) Aly Farid Mondragon m A m m a b a m a e a a a a a m B) Oscar Cordoba ü al C) Claudio Taffarel 
2- Dünya Kupası tarihinde ilk kırmızı kartı gösteren hakemimiz kimdir? D)Dino Zoff b li Li Lİ | ii ii | | kkk... kakam A) Hilmi Ok 
B) Doğan Babacan N İ e c) Eğme, Çakar 8- Hırvatistan ilk kez katıldığı 1998 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl bitirmiştir? 
ma A) Grubu Aşamasında Elendi şi m m m mm mm m m m ma m B) Çeyrek Final Oynadı -Dü - larak kabul edilen Jules Rimet nerelidir ? C) 3. Bitirdi 3- Dünya Kupası'nın kurucusu ola Dİ A) İngiltere 
B) Fransa m ma nm ln ii ii A (4 4 4 
C) Hollanda 


D) Brezilya 


9- 1974 FIFA Dü K nd d Doğu Al -Batı Al karşıla i nasıl sonuçla ER upası'nda grup aşamasında oynanan Doğu Almanya Batı Almanya erşteşmen 14- Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona, İngiltere'ye elle attığı gol sonrası ne demiştir? 


A) 11 berabere bitti A) Affedersiniz, Üzgünüm Zel EŞ B) İngiltere'den özür dilerim 
B) 0-0 berabere bitti : Vi 5 
L C) O el benim değil Tanrı'nın eli C) 1-0 Doğu Almanya Kazandı Dİ Cok güzel golatt D) 1-0 Batı Almanya Kazandı ) Çok güzeliyoratam 


KN A KK O O O O ÖD O A A BD A ÜN DA BE DD O a 


NK KK A A A A BR DR O A A A A A A A A A MAM DM 


10- Dünya Kupası tarihinde 5 kez İle en i ok k ü , zl İ z ii . 
olamamıştır? çox kupa kazanan ülke olan Brezilya hangi yıl şampiyon a e ya'nın ilk kez kazandığı 2010 yılındaki Dünya Kupası'nda şampiyonluğu getiren golü kim 
A) 1958 
5 1970 A) David Villa 
B) Andres Iniesta 
C) 1962 
D) 1966 C) Sergio Ramos 


D) Fernando Torres 


a m e e ni e ei e Bi e GE EZ a DD a DR, A EE e 


11- Türkiye, tarihinde ilk kez 1954 yılında gittiği i da ilk hangi tak k 1 ; : İğ yl İl gi YılırtdagitfiğiorgarlizasyandeiMemaşım Margi yacme re 16- 1994 Dünya Kupası'nda kendi kalesine attığı gol sonrasında ülkesinde öldürülen Kolombiyalı ii futbolcu kimdir? 
A)M isti e A) Asprilla 
B) Güney Kore 
C) Brezilya Pr Escobar 
D) Batı Almanya C) Valderrama 
D) Cordoba 
EŞ EE A ÇE EE VE (EF MG KR GE O KE e e YE ME YE EE e YA e e 
12- DÜ Kı tarihinde 25 kez il fazla fi i futbolcu kimdir? 
a a el kd b ny ül b e A e zl kğ 17- 2002 FIFA Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlayan Türkiye, o turnuvada kaç gol atmıştır? 
A) Lothar Matth 
) Lothar Matthaus A) 40 
B) Ronaldo 
B) 11 
C) Pele 
D) Diego Maradona p) 12 
D) 13 
m e m e a a m Ge e m m e a m a Gg m e Kn GL m Dm e b a gn b Bİ Kİ HR SE SK, İS YANA) PN İM İS, Zora) Mc İli m, ll) Hi KA) İŞ SAA MR) SAM) Pili PS) AR, ei Nİ ÇAR PM) Hn m 13- İngiltere müzesine götürdüğü ü i ğü tek Dünya Kupası? i 18- | * ü m Yy: pası'nı hangi yıl kazanmıştır? sveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası'nda gol kralı kim olmuştur? 
A) 1962 
A) Pele 
B) 1966 : 
B) Garrincha 
C) 1970 C) Eri 
D) 1974 ) Fritz Walter 


D) Just Fontaine 


EE Pegem am asmemsemapm emen 


EE EE ED A 


19- Dünya Kupası tarihinde finalde en çok karşılaşan ülkeler hangisidir? 


A) Almanya-Brezilya 
B) Brezilya-Arjantin 

C) Arjantin-Almanya 
D) Hollanda-Arjantin 


A LELE 


20- 1966 yılında çalınan Dünya Kupası bir parkta hangi hayvan tarafından bulunmuştur? 


A) Papağan 

B) Kaplumbağa 
C) Köpek 

D) Kedi 


ğa İİ İİ İLİ İİ İLİZ 


Cevap Anahtarı: C,25B,354B,/-A,53C,6D,7-A,83C,9C,105D,15D,12)A,135B,144C,155B,165B1/)A, 185D 194C ,205C 


Serenay Orakçı 


DÜNYA KUPASI 


2014 FIFA Dünya kupasında şöyle bir başlık 
atılmıştı; “Brezilyalı bazı milli futbolcuların maçlar öncesi ve sonrası, penaltı kullanırken ağlaması ülkedeki psikologları endişelendirdi.” 
Brezilya Spor Psikolojisi Başkan Yardımcısı Joao Ricardo Cozac; dünya kupasında oynanan bir maçta, bir sporcunun maçtaki taurıyla alakalı olağanüstü duygusal kırılma! göstergesi ve “normal değildir” yorumunu yapmıştır. Cozac bu noktada penaltıyı kaçıran sporcunun yere kapanıp arkasını takım arkadaşlarına çevirip onlardan bağımsız bir şekilde dauranmasını eleştirmiş ve olumlu ve üretken bir dauranış olmadığını, aksine duygusal kırılmanın 


dışauurumunun göstergesi olduğunu söylemiştir. 


Yüksek performans sergileyen takımlara 


PSİKOLOJİSİ 


baktığımızda, her bir birey, bedenin hayati bir organı gibi birer göreu üstlenirler, tek iken bu kadar önemli sayılmayabilir fakat birini eksilttiğinizde sistemin çöktüğünü görürsünüz. 
Bu da takım içerisinde bireylerde kaygı düzeylerini arttırır. Kaygı, tehlikeli bir durumu haber veren ue kişiyi harekete geçiren doğal ve gerekli bir sinyaldir ve kişinin duruma karşı hazır olmasını sağlar. Buna karşı kaygı duygusunun güçlü olması kişiyi rahatsız eder ve belki işlevselliğini etkiler ki tıpkı penaltıyı kaçırdıktan sonra duygusal kırılma yaşayan Brezilyalı milli futbolcular gibi. 


0 dönem, Almanya milli takım içerisinde psikolog 
yar diye Brezilya da milli takıma psikolog 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“SANTDA, 
AKADE 


getirtmişti. Bu noktada Alman Sinerjisine bakacak olursak; Almanya'nın dünya kupasında her zaman bu denli tehlikeli olmasının sebebi takım ruhunu anlayan takımlardan biri olmasıdır. 
Ara ara bireysel performansları da göze çarpmaktadır ve o oyuncuların da katkıları ile çok daha iyi performans sergileyen takım haline bürünürler. İspanya da bir zamanlar bu formülü uygulamış ve çalışmasının karşılığını almıştır. 
Ondan önce İtalya da. 


Sonuç olarak Dünya kupası, bu noktada performans sergileyen takımların psikolojilerini anlamakta fırsat sağlamaktadır. 


Burcu KAPU 


Hiç şüphesiz Dünya Kupası bir futbolsever için en büyük şölendir. Misal ben daha haftalar öncesinde çıkartmalı kitapçığımı tamamlamaya başlar, tumuuaya katılacak özellikle sürpriz, küçük ülkeleri araştırırım. Turnuva sonu 

ise sadece kupayı kazanan ülkenin başarı hikayesiyle değil, turnuva boyunca yaşanan olaylarla da tarih sayfalarında yerini alır. 
Olaylar derken aslında biraz iyimser dauranmış olabilirim. “SKANDALİLAR demek daha doğru... İşte ben de sizlere Dünya Kupası tarihine damgasını uurmuş 9 skandal olayı sıraladım. 10. için sizi bekliyoruz. Hadi siz de Dünya Kupası skandalı olduğunu düşündüğünüz bir olayı twitter/ santradergi ve twitter/burcukapu adreslerinden bizlerle paylaşm... 


1) Arjantin'in efsane yıldızı Diego Armando Maradona, 1986 Meksika Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiltere'ye attığı golle adını ve maçı hem tarihe yazdı, hem de İngilizlerin kara kaplı defterine. 0 ana kadar 0-0 geçen oyunda, 51. 
dakikada İngiliz kaleci Peter Shilton ile beraber yükseldikleri topa kafasıyla birlikte kaldırdığı eliyle vuran Maradona, topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. Saha karıştı ancak maçın Tunuslu hakemi Ben Naceur bu müdaheleyi görmedi ve golü verdi. Bu golden 4 dakika sonra zaten sinirleri bozulmuş İngiltere karşısında Maradona yine sahneye çıktı ve yarı sahadan aldığı topu neredeyse tüm İngiliz oyuncuları çalımlayarak ceza sahasma kadar getirip, son olarak da kaleci Shilton'ı geçip ağlara gönderdi. 
(Bu golün tıpatıp aynısını yıllar sonra bir başka Arjantinli efsane oyuncu Lionel Messi de attı.) 
Kalan dakikalarda turnuvanın gol kralı Gary 


Lineker'in attığı gol yetmedi ve Arjantin yarı fnale yükseldi. Zaten o yıl tumuuada kupayı da Arjantin almıştı. Maradona ise bu olaylı maçtan sonra verilen hatalı golle ilgili, “0 el benim 

değil Tanrı'nın eliydi.” demişti. Sonraki yıllarda Fransa'yı 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'na taşıyan golün asistini de Maradona'dan ilham alan Thiery Henry elle yaptı. İşin ilginç yanı golün elle atıldığını hakemler hariç herkes farketti, hatta Henry bile maçtan sonra itiraf etti. Ancak bu maç yüzünden Fransa tumuuaya katılabiliyorken, İrlanda elenmişti. Sonraki yıllarda ise daha da enteresan bir durum ortaya çıktı. İrlanda Futbol Federasyonu, maçtan sonra İrlanda'nın yasal yollara başuurmaması için FIFA'dan 3,6 milyon sterlin ödeme yapıldığını söyledi. Ödeme iddiasını doğrulayan FIFA yetkilisi ise, ödemenin yasal süreci engellemek için değil, İrlanda'da yapımı devam eden stata maddi yardım amacıyla borç olarak verildiğini öne sürdü. Yersen! 


2) 1994 Dünya Kupası futbola biraz yabancı 

bir ülke olan Amerika'da oynandı. &leme aşamalarında başarılı bir performans sergileyen ue hatta kupa devi Arjantin'i 6-0 mağlup 

eden Kolombiya turnuvanın favorisi olarak gösteriliyordu. Hem zaten o dönem “saçlarıyla” meşhur Ualderrama ve Parma'nın yıldızı Asprilla gibi efsane oyuncular da Kolombiya kadrosundaydı. Hal böyle olunca Kolombiyalı taraftarlarda da beklenti bir hayli yükseldi. 
Ülkede o dönem büyük söz sahibi olan mafya karteli de Kolombiya'nın şampiyonluğuna yüksek bahisler oynadı. Ancak işler hiç de beklendiği gibi gitmedi. İlk maçta Romanya'ya 3-1 kaybettiler. İkinci maç eu sahibi Amerika ileydi. 


Bu arada teknik direktör dahil ekip maçtan önce kazanmaları yönünde ciddi tehditler almaya başlamıştı. Dakika 33, sol kanattan bir orta geldi. 
Pozisyonu engellemeye çalışan Andres Escobar'ın maalesef ters uuruşuyla, daha sonra Beşiktaş'ta da forma giyecek olan takım arkadaşı Oscar Cordoba topu ağlarında gördü. Maç sonu Andres Escobar, "evet kendi kaleme gol attım. Ama bu dünyanın sonu değil, hayat devam ediyor,” diye konuştu. Son maç her ne kadar İsuiçre'yi mağlup da etseler favori gösterildikleri turnuvadan elenmişlerdi bir kere. 0 maçtan 10 gün sonra Cordoba ve Escobar ülkelerinde bir bara gitti. 
Ülkede neredeyse vatan haini ilan edilmeye yakın bulunan 21 yaşındaki Escobar bar çıkışı kurşun yağmuruna tutuldu. Uücuduna isabet eden 12 kurşunla orada hayatını kaybetti. Katil Humberto Munoz Castro o dönem suç dünyasının ünlü isimlerinin yanında çalışan bir korumaydı. 
Yargılandı 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı ama 11 
yıl sonra iyi halden ötürü serbest bırakıldı. 


3) 1966 İngiltere Dünya Kupası belki de ilerleyen yıllarda keşfedilecek gol çizgisi teknolojisine ilham veren bir olaya tanıklık etti. Final maçı Wembley Statında İngiltere ve Batı Almanya arasında oynanıyordu. Karşılaşma 2-2 devam ederken Geoff Hurst'un uurduğu top, kalenin üst direğine çarpıp çizginin üstüne düştü. Çizgiyi geçmeyen topa hakem gol verdi. Morali iyiden iyiye bozulan Almanlar karşısında İngiltere Y-? 
galip gelip kupayı aldı. İşte belki de bundan sebep İngilizlerin üzerinde Dünya Kupası laneti. Zira o kupadan bu yana bir daha Dünya Kupalarında final oynayamadılar. 


4) Dünya Kupası'nı satın alabilir misiniz? Ne oldu birden heyecanlandınız değil mi? Maalesef dünya futbolu son bir kaç yıldır FIFA'da ortaya çıkan rüşuet ve yolsuzluk iddiaları ile sallanıyor. Garcia raporu olarak bilinen soruşturmaya göre özellikle 
2018 Rusya ve 2022 Katar Dünya Kupaları ciddi 
mercek altında. 2015 yılında Amerika'da açılan 

ve FBI'n takibinde olan yolsuzluk davası sonucu FIFA'da bir çok gözaltı olmuş ve Rusya ile Katar'ın anlaşmalı olarak eu sahibi ülke olarak seçildiği, kara para aklanmasına dair deliller oldu ortaya konmuştu. Olaylardan sonra başkan Sepp Blatter istifa etmiş ve hakkındaki etik soruşturması sonucu 6 yıl hak mahrumiyeti cezası almıştı. 
Soruşturma halen sürüyor. 


5) 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda Uruguay'ın İtalya'yı 1-0 yendiği maç oldukça enteresan bir 


olayla tarihe geçti. Uruguaylı golcü Luis Suarez, İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini'yi omzundan ısırdı. İşin sosyal medyaya yansıyan esprili capsleri bir yana, golcü oyuncu futbol tarihinin gördüğü en büyük cezalardan birini aldı. 9 milli maç ve 4 ay futbolla ilgili tüm aktivitelerden men! Suarez bu şekilde 2014 Dünya Kupasının fenomeni haline geldi, öyle ki bu ısırığın dövmesini yaptıran hayranları dahi uardı. 


6) Sadece oyuncular değil hakemler de Dünya Kupaları tarihinde büyük skandallara imza atabiliyor. Örneğin bir maçta bir oyuncu üç 

sarı kart görebilir mi? Hakem Graham Poll'e 

göre görebilir. 2006 Almanya Dünya Kupasında Hıruatistan ile Auusturalya arasında oynanan karşılaşmada İngiliz hakem Hıruat oyuncu Simunic'e ikinci sarı kartı gösterdi ancak kırmızı kartla oyundan atmayı unuttu. Maçın ilerleyen dakikalarında Simunic'e bir sarı kart daha gösterdi ve nihayet oyun dışına gönderdi. Böylece kendisi de kupa tarihine veda etti. 


71990 İtalya Dünya Kupası'na katılacak ülkeler için yapılan elemelerde Brezilya, Şili ue Venezuela aynı grupta mücadele ediyordu. Uenezuela en zayıf halkaydı. Brezilya ve Şili Dünya kupası biletini almak için Maracana Stadı'nda karşılaştı. 
Brezilya'da kalede Türklerin yakından tanıdığı 


N 


Taffarel var. Brezilya 1-0 öndeyken 61. dakikada Şili kalecisi Rojas kafasına isabet eden meşale yüzünden kanlar içinde yerde kaldı. Saha bir anda karıştı ve güvenliği öne süren Şili Milli Takımı sahadan çekildi. Durun, sıkı durun asıl skandal şimdi başlıyor. Maç sonu yapılan televizyon analizlerinde Rojas'a hiç bir cismin isabet etmediği, Şilili kalecinin eldiuenlerine sakladığı kesici bir aletle kendini yaraladığı ortaya çıktı. Tabii Brezilya maçı hükmen kazandı, Şili o yıl tumuvaya gidemediği gibi bir sonraki Dünya Kupasından da men edildi. Olayın kahramanı Roberto Rojas ise futboldan ömür boyu men edildi. Sadece bu kadar da değil, takım kaptanı takımını sahadan çektiği için beş yıl men cezası alır. Rojas'ın düzenlediği bu tiyatrodan haberi olmayan takım arkadaşı Patricio Yanez 

ise meşalenin sahaya atıldığını düşündüğü tribünlere cinsel organı gösterir. Bu da kamera kayıtlarında belli olunca Yanez de beş yıl men cezası alır. Bir ilginç tesadüf o tribünde manken Rosenery Mello'nun da bulunması ve bu olaydan sonra Brezilya Playboy'una kapak olması. 


8) 2006 Almanya Dünya Kupası finali İtalya 

ve Fransa arasında oynandı. Zinedine Zidane turnuua boyunca taraftarların ilgi adağı olmuş, kariyerinin zirvede dönemini yaşıyordu. Uzatma dakikaları oynanıyor, her iki takımda kupa 


hırsıyla sahada mücadele derken 110. dakikada İtalyan defans oyuncusu Materazzi yere yığıldı. Meğer maçın ilk dakikalarda yaptığı hatalı hareketle penaltıya sebep veren İtalyan savunmacı hırsına yenik düşüp, Zidane'ın 

kız kardeşiyle ilgili argo bir şeyler söylemiş. 
Bunu duyan Zidane ise şık bir kafa atışıyla Materazzi'yi yere sermiş. Zidane kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve o gün aldığı kararla futbolu bıraktı. 3 FIFA Yılın futbolcusu ödülü, 1 Dünya Kupası, 1 Aurupa Şampiyonası, 1 Şampiyonalar Ligi, 3 Lig Şampiyonluğu ve daha bir çok kupayı yanında götürerek... 


9) 2014 Brezilya Dünya Kupası'nın sansasyonlara en çok mahal veren ekiplerinden biriydi Arjantin. 
İsuiçre'yi uzatmalarda 1-0 yenip çeyrek finale yükselince her futbolcu gibi Lauezzi de sosyal medyada bir fotoğrafla galibiyeti kutlamak istedi. 
Ne var ki, soyunma odasında elinde formayla çektiği fotoğrafta, arka tarafta bulunan ve 

çıplak olarak duşa girmeye hazırlanan takım arkadaşı Zabelata'yı fark etmedi. Fotoğrafı bu haliyle twitter'a yükleyen golcü oyuncu mesaj yağmuruna tutulunca durumu fark edip fotoğrafı sildi ama geçmiş olsun. İnternetten hiç bir şeyi kalıcı olarak silemezsin... 


25. sem KATKILARIYLA 


Sigorta 


0052 sm KATKILARIYLA 


Sigorta 


C Grubu - Perşembe 21 Haziran 2018 
15:00 DANİ, A - AVUSTRALYA 
18:00 FRANSA - PERU 

D Grubu 

2100 ARJANTİN - HIRVATİSTAN 


El Turu - 30 Haziran 2018 
77:00 C RUN GENCİ BİRİNCİSİ - D GRUBU İKİNCİSİ 21:00 A GRUBU BİRİNCİSİ - B GRUBU İKİNCİSİ 


A Grubu - Perşembe 14 Haziran 2018 
18:00 RUSYA - SUUDİ ARABİSTAN 


D Gru 

mn JERYA — YA İZLANDR 018 
15:00 ye - KOSTA RİKA 
2100 SIRBİ, - İSVİÇRE 


A Grubu « Cuma 15 Haziran 2018 
15:00 MISIR - URUGURY 

B Grubu 

18:00 FAS - İRAN 


PN Eleme muz 2018 
2100 PORTEKİZ - ISPANYA 


17:00 8 GRUBU İNCİSİ, A GRUBU İKİNCİSİ 
2100 0 GRUBU İSİ - C GRUBU İKİNCİSİ 


F Grubu - Cumartesi 23 ran 2018 
18:00 GÜNEY KURE - MEKSİKA 
21.00 ALMANYA - İSVEÇ 


C Grubu « Cumartesi 16 Haziran 2018 16:00 BELÇİKR - TUNUS 


13:00 FRANSA — AVUSTRALYA 
19:00 PERU - DANİMARKA 

D Grubu 

16:00 ARİJRNTİN - İZLANDA 
22:00 HIRVATİSTAN - NİJERYA 


p 
.. 


© Eleme turu - Pazartesi 2 Temmuz 20 
15:00 İNGİLTERE > PANAMA 17:00 E GRUBU BİRİNCİSİ — F GRUBU İKİNCİSİ Eleme tn Sah Temmuz 2018. 
H Grubu : ii 2100 YARI Fİ: '1- YARI FİNALİST 2 


18:00 JRPONYA - SENEGAL 
2100 POLONYA - KOLOMBİYA 


E Grubu - Pazar 17 Haziran 2018 
15:00 KOSTA RİKA - SIRBİSTAN 
21:00 BREZİLYA - İSVİÇRE 
F Grubu 

18:00 ALMANYA - MEKSİKA A Grubu - Pazartesi 25 Haziran 2018 
17:00 SUUDİ ARABİSTAN - MİSİR 
17:00 URUGURY - RUSYA 

B Grubu i 

2100 İRAN - PORTEKİZ 

2100 İSPANYA - FAS 


15 Temmuz 2018 
:00 1. YARI 00 1. 
“ niz ip 


Eleme turu - Salı 3 Temmuz 2018 

17:00 F GRUBU BİRİNCİSİ - E GRUBU İKİNCİSİ 
2100 H GRUBU 1'Sİ - G GRUBU 2'Sİ 

F Grubu - Pazartesi 18 Haziran 2018 
15:00 İSVEÇ - GÜNEY KORE 


G Grubu 
18:00 BELÇİKA - PRNAMA 
2100 TUNUS - İNGİLTERE 


Eleme turu - Çarşamba 11 Temmuz 2018 
2100 YARI FİNALİST 3 - YARI FİNALİST & 
C Grubu - Salı 26 Haziran 2018 
17:00 AVUSTRALYA - PERU 
17:00 DANİMARKA - FRANSA 

D Grub 

2100 NİJERYA - ARJANTİN 
2100 İZLANDA - HIRVATİSTAN 


yy ş ( 


Eleme turu - Cuma 6 Temmuz 2018 
17:00 1. ÇEYREK FİNRLİST - >Z ÇEYREK FİN 


A Grubu - Salı 19 Haziran 2018 
0 BİN — 2100 5. ÇEYREK FİNALİST - 6. ÇEYREK Fİ: 


2100 RUSYA - 
H Grubu 

15:00 KOLOMBİYA — JAPONYA 
18:00 POLONYA - SENEGAL 


> ya - pimi yi 27 2018 
2100 oo ale KOSTA RİKA 


1700 Gi eli ii ön ALMANYA 
17:00 MEKSİKA — İSVEÇ 


A Grubu - Çarşamba 20 Heziran 2018 , glam ili sar eyi 


2100 - TUNUS 
18:00 URUĞURY - SUUDİ ARABİSTAN e a dağ me turu - Cumartesi 7 Tem B Grubu jak ÇAR 17:00 7. ÇEYREK FİNALİST — 8. ÇEYREK FİNALİST 


15:00 PORTEKİZ - FAS 


2100 3. ÇEYREK FİNALİST — 4. ÇEYREK FİNALİST 
2100 İRAN - İSPANYA 


17:00 JAPONYA - POLONYI 
17:00 SENEGAL - KOLOMBİYA 
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Kerim Kansu Vanes on Vale'in "Zamansızca" adlı şarkısında bahsi geçen bu özlem, son dünya şampiyonu Almanya'da sadece önceki turnuvalarda beyaz forma ve siyah şortlu klasik formayla kazanılan zaferlere mi duyulmakta? 
Kerim Kansu bu sayıda son dünya şampiyonu unvanını koruyup 5. yıldıza ulaşmak isteyen panzerleri kaleme aldı. 


"Futbol, 22 kişinin 90 dakika boyunca bir topu kovaladığı ve sonunda Almanların kazandığı 

bir oyundur." 1986 Dünya Kupası'nı İngiltere formasıyla gol kralı olarak tamamlayan Gary Uneker'in bu ünlü sözü, örneğin o turnuuanın finalinde Arjantin'e kaybedip Dünya ikincisi olan Almanya için zaman zaman istisnalar içermekte 
elbette. Yine de 1930'dan beri düzenlenen 20 
Dünya Kupası organizasyonunda 18 kez boy gösterip 106 karşılaşmayla en çok Dünya Kupası maçına çıkmış ue tam 13 yarı final yüzü görüp 

8 kez finale kalmış ve bunların yarısında mutlu 
sona ulaşmış panzerler; 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Norueç, Azerbaycan ve San Marino karşısında evinde de deplasmanda da galip geldi ue böylece elemelerde tüm maçlarını kazanma başarısı gösteren tek ülke olarak Rusya biletini kapıp başarısızlık istisnasını bu turnuua öncesi kendisine müdahale etmesine izin vermedi. 


Panzerlerin Rusya'da grup aşamasında karşılaşacağı rakipleri, 2014 Dünya Kupası €lemeleri'nde Berlin Olimpiyat Stadı'nda 4-0 


geriye düştüğü karşılaşmayı 4-4 bitirerek Almanya'nın eleme grubundaki tüm maçlarını kazanmasını engelleyen ve 2018 £lemeleri'ndeki baraj maçlarında da toplamda 4 dünya şampiyonluğu bulunan İtalya'yı saf dışı bırakıp gök mauililerin tam 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılamamasına neden olan İsueç, 
1998 Dünya Kupası 2. turunda 2-1 ile eleyip belki 
de yıllar sürecek ve kadrosunu oluşturan yaşlı kuşağı sorguya çekip yeni bir yapılanmaya yöneleceği "fetret devri" öncesindeki son önemli galibiyetini alıp geçtiğimiz yaz kazandığı Konfederasyonlar Kupası'nın yarı finalinde de mağlup ettiği Meksika ve son olarak Türkiye'nin 
de katılıp 3. olma başarısını gösterdiği 2002 
Dünya Kupası'nın yarı finalinde elediği eu 

sahibi Güney Kore. €leme grubundaki kadar kolay olmasa da üç maçı da kazanıp 9 puanla veya en kötü ihtimalle 1 puanla gruptan lider şekilde çıkmaları beklenen panzerlerin final müsabakasının da oynanacağı Moskova Luzhniki Stadı'nda gruptaki ilk rakibi olan Meksika karşılaşmasından alacağı puan veya puanların üzerine ekleyeceği 6 puanla üst turdaki rakibine hazırlanacağı düşünülüyür. 


Tİ 


14 kezle mevcut kadroda en çok Dünya Kupası maçına 
çıkmış gururumuz Mesut Özil, Ilkay Gündoğan ile... 


Tıpkı 1990, 2010 ve 201 Dünya Kupası öncesinde olduğu gibi Rusya'ya da "özlenen" Güney Tirol'de hazırlanan Almanya'da meucut kadrodaki en golcü isim konumunda bulunan Thomas Müller'den beklentiler büyük. Bayern Münih forması giyen golcü henüz 20 yaşındayken ülkesinin 3. olduğu 2010 Dünya Kupası'nı tıpkı İspanyol David Uilla, Uruguaylı Diego Forlan ve kısa bir süre öncesine kadar Galatasaray forması da giymiş Wesley Sneijder gibi 5 golle tamamlamış; ancak yapmış olduğu 3 asist, tek asistli 5 gol sahibi rakiplerininkinden daha fazla olduğundan altın ayakkabının sahibi olmuştu. Bunun yanı sıra, son Dünya Kupası'nı da 5 golle tamamlayarak 6 gollü gol kralı James Rodriguez'in hemen ardından listedeki yerini almıştı. Müller'in milli formayla çıktığı 13 Dünya Kupası karşılaşmasında rakip fileleri 10 kez havalandırma başarısı göstermiş olması takdire şayan. Golcü futbolcunun henüz 29 yaşında olup Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'nda da forma giyebilecek yaşta olacağı ve önce aynı maç sayısında 14 gol atmış efsanevi adaşı Gerd müller'in, ardından 16 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unuanının sahibi Miroslau Klose'nin rekorunu egale edebilme şansının bulunduğu unutulmamalıdır. Yalnızca Dünya Kupası tarihinin değil, milli formayla kaydetmiş olduğu toplam 11 golle Alman milli Takımı'nın da en golcü futbolcusu unuanına sahip olup Kasım 2016'dan beri milli takımda foruet antrenörlüğü görevinde bulunan Miroslau Klose de Müller'in her yerde oynatılabilen, her göreve uyum sağlayan ve sonuca giderken takım arkadaşlarını da sahneye çıkaran bulunmaz bir değer olduğunu 
V belirtip kendi rekorunu egale edebilecek ) yeteneğe ve imkana sahip olduğunu söylüyor. 


Almanya'nın en ileri ucunda, Beşiktaş'taki performansıyla 2016 Rurupa Şampiyonası'na ue geride bıraktığımız sezonda oldukça başarılı 

bir grafik çizen genç teknik adam Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart'n ileri ucunda göze hoş gelen futboluyla yeniden milli takıma çağrılan "Süper Mario" Gomez'in veya geçtiğimiz sezon Konfederasyonlar Kupası'nda gol kralı olup Leipzig formasıyla da göz dolduran bir performans sergilemiş olan "Turbo Timo" Werner'in oynayıp, gururumuz Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'n yanı sıra orta sahanın yıldız ismi Toni Kroos ve genç yetenek Julian Drakler tarafmdan beslenmesi bekleniyor. Sakatlığından ötürü bir önceki Dünya Kupası ile Aurupa Şampiyonası kadrolarında yer bulamayan Marco Reus da Sami Khedira ve Leroy Sane gibi etkili isimlerden olup Löw'ün sahaya süreceği orta saha oyuncularnı belirlerken tatlı bir zorluk yaşamasına yol açacak. 


Bir diğer Mario, Mario Götze, ise geride bıraktığımız sezondaki düşük performansı nedeniyle turnuvada forma giymeyecek. 
Götze, geniş kadroda düşünülmediğinden milli takımı bırakmak gibi saygısızca bir karar alan Bayern Münihli Sandro Wagner'in aksine bu durumu büyük bir anlayışla karşılamış ve bu olgun duruşuyla bizlere kariyerinin en verimli dönemini dahi kulübeden oyuna girip golünü atmakla; buna karşın diğer maça yine kulübede başlamakla geçirmiş olan "nöbetçi golcü' Semih Şentürk'ü andırdı. Türk futbolunun yetiştirmekten gurur duyduğu 9 numarası "genç" Semih'i... 


elimizde bulunan geniş kadrodan hangi isimlerin Rusya'ya götürülmeyeceği henüz belli değil. 
Geniş kadroyu değerlendirdiğimizde, 


Brandt, Julia 
( 1 


form durumunun "alışılmış" seviyeye Oraxler, Julian 


gelmesi durumunda kaleyi koruyacak ismin dünyanın en iyi kalecisi ve panzerlerin kaptanı olan Manuel Neuer'in olacağını söyleyebiliriz. 

Altı ayı aşkın bir sakatlık sürecinin ardından idmanlara başlayan 

başarılı eldivenin maç eksikliği en büyük eksisi. Neuer'in alternatifi konumunda dünya devi Barcelona'nın 


bir numaralı file bekçisi Marc-Andre ter Stegen ve Leverkusen kalesini koruyan Bernd Leno bulunmakta. Kalenin önündeki "çelik duuar' da Bayern Münih'in defans hattmdaki stoperler Mats Hummels, Jerome Boateng, Niklas Süle 

ve başarılı sağ bek Joshua Kimmich'in yanı sıra Kölnlü sol bek Jonas Hector ue Chelseali Antonio Rüdiger gibi sağlam isimlerden oluşmakta. 


Gelelim tumuuanın gediklisi Joachim Löw'e. 
Şubat/Mart sayısındaki Jupp Heynckes yazısında kullandığımız "Nerede Kalmıştık?" başlığı turnuva öncesi Löw için de kullanılacak olsa eğreti durmaz. Sıradan bir futbolculuk kariyeri geçirip Alman 1. Ligi Bundesliga'da sadece 5? 
müsabakaya çıkan 58 yaşındaki Alman teknik direktör, milli takım hocalığı görevini 2022'ye kadar uzatan sözleşmeye imzasını attı ve Rusya'ya kafasında geleceğe dair bir soru işareti olmadan son dünya şampiyonunun teknik direktörü olarak gitmekte. Çek Cumhuriyeti, Hollanda ve turnuuaya baraj maçlarında Türkiye'yi eleyerek katılan Letonyalı zorlu grubu galibiyetsiz ve sadece iki puanla tamamlayıp turnuvaya ve milli takım teknik direktörlüğüne veda eden Rudi Uöller'in yerine geçen efsanevi eski futbolcu Jürgen klinsmann'ın yardımcısı 


9 


olarak 2004 yazında oturduğu milli takım yedek kulübesinde, 2006 yazından beri teknik direktör olarak takımının başında saha kenardaki yerini alan Löw, panzerlerin başında geçirdiği 5 büyük turnuvada da ülkesinin adını ilk üçe yazdırmayı 
başardı. Türkiye'nin 3.lükle tamamladığı 2008 
Aurupa Şampiyonası'nda 2., 2010 Dünya Kupası ve 2012 Aurupa Şampiyonası'nda 3. olunurken, yine 3. sırada tamamlanan 2016 Aurupa Şampiyonası'ndan iki yıl önce yarı finalde eu sahibi Brezilya'yı 1-1 geçtikten sonra finalde de Arjantin'i mağlup ederek 2014 Dünya Kupası'nın sahibi olunması, Almanya Futbol Federasyonu önderliğinde futbola yıllardır yapılan altyapı yatırımlarının meyvesi olarak görülmekte ve gıptayla bakılmakta. 


Löw, Alman Milli Takımı'ndaki görevinden önceki yıllarda Stuttgart ile Almanya Kupası'nı kazanarak 1991/98'de katıldığı Kupa Galipleri Kupası'nda final oynama başarısı göstermiş ve ertesi sezonda da yolu Fenerbahçe'yi çalıştırmak üzere Türkiye'ye düşmüştü. Bu bir sezonluk görevin ardından 5 maçlık kısa bir Adanaspor macerası da yaşayan Löw'den boşalan koltuğa kısa bir süre sonra tıpkı önceden Fenerbahçe'de olduğu gibi Rıduan Dilmen getirilmişti. Alman teknik adamın ilerleyen yıllarda ülkemizde bir kez daha görev alıp almayacağınıysa zaman gösterecek. 
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Hedef: 5. Yıldız 


1954 Dünya Kupası'nda Türkiye karşısında 1-1 

ve 1-2'lik skorlarla galip gelmenin getirdiği motiuasyonu üst turlarda çok iyi değerlendirip finalde de 1949'dan beri mağlubiyet yüzü görmeyen Macaristan'ı devirerek ilk dünya şampiyonluğunun, eu sahibi olduğu 1914'te 

çok kısa bir süre önce kaybettiğimiz merhum Doğan Babacan tarafından Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartının gösterildiği Şili karşılaşmasının yer aldığı grup aşamasını ve sonraki turları geçip finalde de Hollanda'yı yenerek ikinci şampiyonluğunun, 1990'da son kez Batı Almanya olarak katılıp finalde Arjantin'i tek golle geçerek ve son Dünya Kupası 2014 finalinde de yine Arjantin'i tek golle mağlup ederek Amerika kıtasında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarnda şampiyon olan ilk Aurupa ülkesi olmanın gururunu yaşayan Almanya'nın Rusya 2018'de neler yapacağı merakla bekleniyor. 
Bir ihtimal, Brezilya ile Fransa yarı fnalde karşılaşırken ertesi gün Almanya da daha 

önce üç Dünya Kupası finalinde karşılaşıp ikisinde mağlup ettiği ue üst üste son üç Dünya Kupası'nda da eleme başarısı gösterdiği Arjantin ile yarı finalin diğer maçında 4 gün sonra aynı stadyumdaki final müsabakasına çıkabilmek için mücadele edebilir. İhtimaller oldukça fazla; biz futbol âşıkları olarak Almanların ünlü ahtapotu Paul gibi tahminlerde bulunmayı bırakalım 

ve ülkemizin - umuyoruz ki son kez - yer almadığını unutup heyecan dolu bir Dünya Kupası seyredelim. :) 


Werner 
(Gomez) 


M 
Draxler Em 


(Reus) 


Kroos Khedira 
(Kay) 


Hector 


Hummels Boateng 


Neuer 
(Ter Stegen) 


Löw'ün en çok tercih ettiği 4-2-3-1 formatındaki oyuncuları 


Müller 


Kimmich 


Türk Teleko 


Uzman Psikolog Esra Karagöz 
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Sedat Dönmezer 


Romantikler, emekçiler, gezginler, gamsızlar, işkolikler, gece bekçileri, doktorlar, öğretmenler, esnaf lokantası müdavimleri, müdürler... 
Hanımefendiler, Beyefendiler... 

Vecee karşınızda 21. Dünya kupası 


2018 Dünya kupası öncesi 
sosyal medyaya genel bakış; 


2014 Dünya kupası sosyal 
medya kullanım istatistikleri 


2 BILLLON 


yo 


Emre ZABUNOĞLU 


YA 


ya 


€n güzel yazların habercisi Dünya Kupası 14 
Haziran'da başlıyor. İmkanı olanlar yerinde olmayanlar televizyon başında büyük bir zeukle maçları izleyecek. Bir Dünya Kupasında daha ülke olarak olmayacağımız için yine kendimize tutacak bir ülke seçeceğiz. 15 Temmuz'daki finale kadar yine yepyeni hikayeler sonraki nesillere aktarılmak için hafızamızdaki yerini alacak. 


Gelin şimdi çok eski bir hikayeye gidelim. 
Türkiye'nin ilk kez katıldığı İsviçre'de düzenlenen 
1954 Dünya Kupasının en önemli kahramanı Fritz 
Walter'n futbolun sadece futbol olmadığını hatırlattığı hikayesine... 


31 ekim 1920 yılımda Kaiserslautern'de doğan 
Fritz, Walter ailesinin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Adeta futbolcu olmak için doğan Walter'm babası Kaiserslautern kulübünün bekçisiydi. Kardeşi Ottmar ile birlikte futbola adım adam Fritz sağ bek olarak başladığı 

futbol hayatına foruet olarak devam etti. Genç takımlarda herkese kendini hayran bırakan Fritz 
14 yaşında A takıma yükseldi. 


Dönemin Alman Milli Takımı'nın futbolcu seçicisi olan Sepp Herberger'de Fritz'i milli takıma çağırdı. Kaiserslautem tarihinin milli takıma seçilen ilk oyuncusu olan Fritz Walter çıktığı 

ilk milli maçta Romanya karşısında hat- trick yaparak yıldızlaştı. 


1940 yılımda Dünya'da ikinci savaşı sürmekteydi. 
Almanlar Polanya'ya girmiş Polonya'ya girmiş 

ve büyük bir yıkım başlamıştı. Milli takım görevlisi Sepp Herberger oyuncularına ayrıcalık tanınmasını sağlamaya çalışsa da, Fritz askerliğe başladı... İkinci Dünya Savaşı'nda bir çok ülkede askerlik görevini yerine getiren Walter'in yolu bu kez futbol sahasına değil esir kampı düşmüştü. 


€sir kampında sıtma hastalığına yakalanan Fritz, Gulag Adaları'na aktarılmayı bekliyordu. Yani bir anlamda ölümü bekleyen Fritz Walter esir olduğu 


kardeşiyle beraber son bir kez daha futbol topuna 


dokunmak istedi. 


Bir gün Macar ve Slouak askerlerinin yaptığı maçı izleyen Walter o fırsatı yakaladı. Askerlerin kabul etmesi üzerine Fritz maça dahil oldu ue oynamaya başladı. Futbola o kadar aşıktı ki sıtma hastalığı onu hiç etkilemiyordu. O kadar iyiydi ki karşısında Macar askerleri çaresizce koşturuyordu. Saha dışmdan maçı seyreden 


macar askerlerinden biri Fritz'i tanımıştı. 3 Mayıs 19y2'de Budapeşte'de oynanan Macaristan-Almaya maçında onu seyretmiş, Walter'in iki gol attığı maçı Almanlar 5-3 kazanmıştı. Kampın Souyet komutanına koşarak haber veren Macar Subay Almanların büyük yıldızı Walter'ın aralarında olduğunu haber verdi. Futbol aşığı olan komutan Fritz ve kardeşinin ölüme giden o trene binmesini engelledi. 


İşin Dünya Kupası kısmıysa hikayenin bundan sonrasında başlıyor. 


Savaşın bitmesiyle birlikte futbola dönen Walter kardeşler izleyenlere kendini hayran bırakıyordu. 
esir kampından kurtulduktan tam 12 sene sonra ise Walter kaptan olarak Almanya milli takımıyla İsviçre'de düzenlenen dünya kupasına katıldı. 
Kardeşi Ottmar da kadrodaydı. Walter kardeşler Dünya Kupalarında boy gösteren kardeşler olarak tarihe geçiyorlardı. 


Türkiye'nin de ilk kez katıldığı Dünya Kupası olarak da tarihe geçen turnuuada Almanya Türkiye ile iki kez karşı karşıya gelmişti. 
Almanya'nın Türkiye'yi 1-2 maçta Lefter Küçükandonyanis'in de bir gol attığı maçta Walter da Türkiye ağlarına bir gol atıyordu. 


esir kampında geçirdiği günleri hiçbir zaman unutmayan Walter için final günü gelmişti. 
Almanya'nın finaldeki rakibi belki de kaderin ciluesi Walter'm hayatını borçlu olduğu subayın ülkesi Macaristan'dı. 


Puskas'lı Macaristan karşısında 2-0 geriye düşen Almanya Dünya Kupaları tarihine geçen geri dönüşle maçı 3-2 kazanıp kupanın sahibi 


oluyordu. Maçta iki asist yaparak ülkesine ilk kez Dünya Kupası kazandıran kadronun kaptanlığını yapan Walter kupayı kaldırken en çok Macar subaya teşekkür ediyordu. 


Futbola aşık olan Walter 4 yıl daha izleyenleri kendine büyülüyor ue 38 yaşında olmasına rağmen 1958 dünya kupasında takımını yarı finale taşıyordu. Almanya Finalde Pele'li Brezilya'ya rakip olan eu sahibi İsveç'e kaybedip tumuuaya veda ediyordu. 


15 yıl formasını giydiği Alman Milli takımı 
formasıyla 33 gole imza atan Walter sauaş sırasında hem Hitler selamı vermemesi ile de nam salmıştı. 


Geçirdiği sıtma hastalığı nedeniye güzel havalarda performansı düşer, yağmurlu havalarda ise izleyenlere tam bir futbol resitali veren Fritz yüzünden Alman futbolunda yağmurlu havalara "Fritz Walter Havası" denirdi. 38 yaşında futbola veda eden Fritz, maç sırasında aşırı heyecanlandığı için o çok sevdiği Kaiserslautern maçlarını izleyemez. 
Evinde oturur maç bitmesini bekler ue bittikten sonra sonucunu öğrenirdi. 


2002 yılında 82 yaşında hayata gözlerini yuman 
büyük efsanenin adı bugün o çok sevdiği Kaiserslautern kulübünün stad ismi olarak futbolseverleri ağırlıyor. 


Dünya Kupası içinde böyle hikayeleri çok 
barındırır. Şimdi yapacağımız 14 Haziran - 15 
Temmuz arasında yepyeni hikayeler için büyük bir keyifle maçları izlemek olacak. 
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Kainatın en büyük futbol şöleni sayılı günler kala,21.kez sahne alacak! 
1900'lü yıllarda henüz "dikili bir ağacı" olmayan vezamanın en büyük organizasyonu Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin "yüzüne bile 


bakmadığı" ve "dışladığı" bu güzel oyun şimdilerde ise milyonlarca insanı peşinden sürükleyen bir "hegemonyaya" dönüştü! 


Olimpiyatlarda bir madalyanın bile esirgendiği "gösteri sporu" olarak yer alan futbol,1904'de kurulan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA'nın, Olimpiyatlar dışımda bir uluslararası futbol tumuvası girişimleri 1928 yılına kadar hüsrana uğradı.Futbolun "olimpiyat muhtaciyeti" FIFA Başkanı Jules Rimet'in önderliğinde 28 Mayıs 1928'de Amsterdam'daki FIFA Kongresi'nde ayrı bir dünya şampiyonası düzenlenmesi kararı verilerek son buldu ve bugüne kadar süren "peri masalının" da başlamasına vesile oldu! 


#4 


Futbolun patronu FIFA, kendi sitesinde "United Nation of Football" yani “Futbolun Birleşmiş Milletleri" ibaresini kullanır. Ama gel gelelim orijinal Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi varken ,FIFA'nın ise 211 üyesi bulunmaktadır. Boynuzun kulağı geçtiği bu puantajın sebebi ise FIFA'nın tüzüğünün 10.maddesinin 1.fıkrasının, FIFA'nın altı konfederasyonu tarafından "fıkra" gibi uygulamasından geçiyor. "Uluslararası 

toplum tarafından tanınan bağımsız her 

'ülke' ue bu ülkede futbolu organize eden her federasyon,FIFA üyesi olabilir" açıklamasında "uluslararası toplum" ibaresi net olmadığı 

için yoruma ue "siyasi manipülasyonlara" açıktır."İstisnalar kaideyi bozmaz" ömeklerini aşağıda bulacağınız,bu maddeyi en katı şekilde uygulayan UEFA'da "Birleşmiş Milletler'e üye olmayan giremez" taurına,diğer beş bölgesel konfederasyon, "gel ne olursan gel" demesi bu sayı farkını belirleyen sebeptir. Örneğin CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu),bu "netsizliği" öyle bir "cafcaflı" hale getirmiştir ki;atı alan bu konfederasyona üye olmuştur. Cayman Adaları bağımsız bir ülke ve BM üyesi olmamasına Tağmen,CONCACAF'a üye olduğu için otomatikman FIFA üyesidir.Aynı örnekleri,Turks& Caicos Adaları ile Anguilla gibi CONCACAF üyeleri için de söyleyebiliriz. 


#K*X 


"Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç" olan 

ve Olimpiyat Komitesi'nin "iki dudağı arasından çıkan söze" muhtaç kalan zamanımızın "ağası" FIFA, şimdilerde ise kapısını aşındıranlar için, "adamına göre muameleyi" motto haline getiren ve görünen köye kılauuz isteyen taurıyla, adalet terazisinin "fabrika ayarlarıyla" bayağı bir oynar hale geldi! Birbirine çok uzak olan "futbol ve siyaset kelimeleri neredeyse birlikte anılır oldu! 
Prensiplerin adilane ve eşit uygulanmadığı futbol coğrafyasında,Aurupa'nın çifte standartlarını 

da göz ardı etmememiz gerekiyor. FIFA'nın kurucu üyesi olan Danimarka'ya bağlı ue statüsü aynı olan iki özerk bölgesinden Faroe Adaları 

ve Grönland örneğinde olduğu gibi. BM üyesi olmamasına rağmen UEFA ve FIFA üyesi olarak uluslararası arenada boy gösteren ve Kadın 

milli Takımı ,Türkiye'yi geçen yıl 2-1 yenerek 
2013 Kadınlar Dünya Kupası'nda yer almaya hak 
kazanan Faroe Adaları "krallığa" iyi yaranmış 
olacak ki kendine burada yer edinmiş. Oysa 13 
ekim 2010'da FIFA başkanı Sepp Blatter adayı ziyaret ederek yeni yapılan stadyumun FIFA tarafından onaylandığını bildirdiği Grönland'ın ise esamesi bile okunmuyor! "Birleşmiş Milletler'e üye olmayan giremez!" Anlat canım,heyecanlı oluyor! €n ilginç olanı da; İngiltere,iskoçya,Galler ve Kuzey İrlanda da bağımsız ülkeler değil. 

Ama yeri geldiğinde "olimpiyatlarda" Birleşik Krallık adı altında toplanan bu ülkeler de kulüp ve milli takım bazında uluslararası arenada. 
Hakkaniyet,Birleşik Krallık adında tek takımın yer işgal etmesidir aslında. Hadi yap da görelim? 


#K*X 


Tarık Bin ziyad..Bu günlerde Muhammed Salah ismiyle fazla haşır-neşir olan ve ahaliye uğruna "müslüman olacağım!" dedirten bir futbolcu değildir bu önemli şahsiyet.Endülüs'ü fetheden emeui komutanıdır."Tarık'ın Dağı" adında bir ülkeye,o ülkenin boğazına ismini vermiş biridir! 
Montenegro'ya Karadağ diyen bizler,'Tarık'n Dağı" Gibraltara da Cebelitarık deriz! 1895'de kurulan Cebelitarık Futbol Federasyonu,2013'de UEFA'nın 


54.,2016'da da FIFA'nın 211. üyesi olmuştur.Atlas Okyanusu'yla Akdeniz'i birbirine bağlayan ve aynı adı taşıyan boğaza hakim,İspanya'nın bir uzantısı olan bu 6.82 kilometrelik bu yarımada,Birleşik Krallık'ın Aurupa kıtasındaki tek sömürgesidir. 
İspanya'nın kendi egemenliğindeki bir toprağı işgal ettiği için Birleşik Krallık ile defalarca "er meydanında" kozunu paylaştığı, Real Madrid ve Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'ne göndermeme restine rağmen lakin hep mağlup ayrıldığı fakat halen seudasından vazgeçmediği Cebelitarık! 
himayesi altıma alan FIFA, meuzu Kıbrıs'ın Kuzey'i olunca hep yüzünü çevirmiştir.Cebelitarık gibi bir dönem Birleşik Krallık'ın kolonisi olan "Kuzey'in oğulları" kadere bakın futbolu da 1818 yılında Birleşik Krallık askerlerinin adaya gelmesi ile oynanmaya başlamıştır. 


##X 


FIFA denilen "uandalı" bir türlü razı edemeyen "dış kapının dış mandalı" bu ülkelerin,Pakistan ile Bangladeş'in önce tanıyıp sonra da baskılar sonucu inkar ettiği ve sadece Türkiye'nin tanıdığı KKTC gibi, İskandinau topraklarında kendilerine uygulanan soykırım ve zulmü futbol yoluyla 

dile getirmeye çalışan Laponlar gibi milletlerin futbol dünyasında yerleri nedir? FIFA ile DNA'sı bir türlü uyuşmayan ya da arkası sağlam 

lobisi olmayan bu ülkeler, FIFA'nın altı resmi konfederasyonu harici çeşitli oluşumlar meydana getirerek futbolun içinde kalmaya,futbollarını geçindirmeye-geliştirmeye çalışmaktadırlarınF Board, IGA, IFU,FIFI ve en sonunda da 'eli ayağı daha düzgün olan" COnira...Adını bile ilk defa duyacağımız bu ülke/özerk bölgeler, FIFA'nın Dünya Kupası organizasyonundan önce kendi aralarında Dünya Kupası düzenleyerek bir bakıma işi inada bindirmişlerdir."Tanmmayan" KKTC'nin euire-çevire mağlup ettiği Cebelitarık ue Kosoua gibi kader birliği etmiş dostlarını "sınıf atlatarak" UEFA'ya uğurlamış olan bu organizasyonda amaç daha fazla "star" çıkarmak. Bu yazımızda sizlere "ötekilerin" Dünya Kupaları'ndan ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1.Başkanuekili Saym Orçun 


Kamalı'nın bu uluslararası organizasyonlar ue ülke futbolu hakkında görüşlerini paylaşacağız! 


KK 


NF-BOARD KURULUYOR 


FIFA'ya üye olmayan ue BM tarafından tanınmamış ülke ueya özerk bölgelerin uluslararası futbol karşılaşmaları yapabilmeleri için 12 Aralık 2003'de NF Board (Nouvelle Federation-Board /Yeni Federasyon Kurulu) kurulur.None-FIFA (fFIFA dışı) diye de adlandırılan bu örgütlenmede kurucu olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Monaco,Laponya, Batı Sahra,Tibet ve Çagos Adaları ülkeler bulunmaktaydı.Daha sonra üye sayısı 23'e kadar çıktı.Kadınlar arasında da milli maçlar yapıldı. 2009'da Portekiz'de 10 ülke IFU'yu (Uluslararası Futbol Birliği) kurdu ama 2010'da bu organizasyon feshedildi.Ayrıca IGA adı altında kısa süreli bir oluşum da kaynaklarda yer aldı. 


nF-Board,2011 yılmda,uluslararası ekonomik ve sosyal sorunların tartışıldığı ve siyasi tausiyelerin oluşturulduğu merkezi bir forum niteliğinde 

olan BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından tanınmıştır.).F.-Board kendini ;büyük girişten geçmeden önce bir çeşit “Bekleme Odası” olarak görmekte.Buradaki büyük geçişin sonunda 

ise FIFA uar...Bu organizasyonun kurulmasıyla birlikte, 2006 yılımda NF-Board üyeleri arasında "dünya kupaları" furyası başladı:UlUA Dünya Kupası,€LF Dünya Kupası,FIFI UILD Dünya Kupası...Bunun da en büyük tetikleyicisi,nF-Board'un Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun kuruluşunun 50.yılı nedeniyle Nisan 2005'te düzenlediği Laponya(Samiler) ile Kosova'nın katıldığı turnuvanın çok başarılı geçmesiydi. 

Bu turnuvanın ardından NF Board ile KKTC.ilk Dünya Kupası UlURA'yı düzenlemek için düğmeye 
bastı.2006 yılında düzenlenecek bu turnuuaya 16 
takımın katılacağını bildirdi.Rncak,rivayete göre KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer'in turnuvaya katılacak ülkeleri kendisinin belirlemek istemesi, irak Bölgesel Yönetimi'ni kupa dışında bırakmak istemesi,KTFF'na göre ise NF-Board'un yeterli finansal yardımda bulunmadığı için turnuvanın 
KKTC'de yapılmasından vazgeçildi. NF-Board, 20 
-24 Kasım 2006'da düzenlenen turnuuayı Albert Camus ile &ric Cantona'nın ülkesi Oksitanya'ya verdi. KKTC'de ULUR Dünya Kupası'na nazire yaparcasına 19-25 Kasım 2006 tarihlerinde ELF Kupası'nı düzenledi. Bir bahis şirketi ise elini 


çabuk tutarak Almanya'da nF-Board üyelerinin katıldığı 29 Mayıs -3 Haziran tarihleri arasında yapılan FIFI WILD Dünya Kupası'nı organize etti. 
NF-Board'un ilk Dünya Şampiyonu da KKTC Milli Takımı oldu. 


FIFI WILD DÜNYA KUPASI HAMBURG-ALMANYA /29 
Mayıs-3 Haziran 2006 


2006 yılında bir bahis şirketinin sponsor 
olduğu ve neu-i şahsma münhasır yapısıyla bilinen Hamburg'un "marijinal' takımı EC Sankt Pauli'nin eu sahibliği yaptığı "Dünya Kupası'nın" olaysız geçmesi pek tabi mantığa aykırıdır! 
StPauli,ırkçılığa,aşırı sağa,kadın düşmanlığına karşı mesajlar ueren,Gezi'de Çarşı'ya,pankart olayında Amed'e (12 maç ceza verilen Deniz naki'ye de sahip çıkarak formasını giydirmiş sıradışı bir taraftar topluluğuna ve yönetime sahip bir takımdı.Tuttuğunu koparan bir 

yapısı vardı. NF-Board'un bir federasyonu 

olan FIFI'nin (Uluslararası Bağımsız Futbol Kulüpleri Federasyonu) WILD (Uahşi) ismi ilk Dünya Kupası'nın hayata geçirilmemesi için turnuva öncesi bin dereden su getirildi ama organizatörler ile St.Pauli herşeyin üstesinden gelerek burunlarından kıl aldırmadı desek yeridir! Organizatör Jorg Pommeranz,önce Çin'i 


di 


sonra da FIFA'yı dize getirdi,St.Pauli yönetimi 

ise KKTC'ye uygulanan uize skandalını çözdü 

ve turnuua da güç-bela yapıldı.Çin,eyaleti Tibet'in turnuvaya davet edilmemesi konusunda FIFI'ye bir nota gönderiyor ama FIFI bunu 

ret ediyor.Daha sonra FIFA bu turnuvayı tanımadığını ve hemen iptal edilmesini 

deklare ediyor,FIFI bunu da sauuşturuyor. 

Son olarak da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Almanya Hükümeti'ni sıkıştırarak KKTC'li futbolcuların ülkelerine girmesini engellemek için vize duvarı örmesini istiyorlar.Ama karşılarında St.Pauli'nin olduğunu unutuyorlar! 
Grönland,Tibet,Zanzibar,Cebelitarık,KKTC ve St.Pauli'nin katıldığı şampiyonada, KKTC finalde ünlü Gueen grubunun solisti Freddy Mercury'nin ülkesi Zanzibar'ı normal süre ve uzatmaları 0-0 biten karşılaşmada penaltılarla Y-1 yenerek ilk Dünya Kupası'nın sahibi oluyor.Bu karşılaşmanın tamamını Youtube'dan izleyebilirsiniz. Zanzibar' Alman komedyen Oliver Pocher çalıştırdığını 

ve ilk maçta Tibet'i 1-0 mağlup eden St.Pauli taraftarlarının takımlarına kızdıkları, turnuua boyunca St.Pauli yerine Tibet'i destekledikleri hafızalarda yer almıştı. İkinci FIFI UJILD Dünya Kupası 2010 yılında Grönland'da düzenlenecekti ancak ilk organizasyonda yaşananlar sebebiyle bir daha yapılmamak üzere iptal edildi! 


78 


ELF DÜNYA KUPASI/GİRNE- 
KKTC/ 19-25 Kasım 2006 


İlk ULUA Dünya Kupası organizasyonu elinden alman KKTC nokta atışı yaparak kendi kupasını kendisi yarattı.Eguality (€şitlik), Liberty (Özgürlük), Fratemity (Kardeşlik) parolası ile KKTC'de yaplan turnuuaya,8 takım katıldı. 
Asya Futbol Konfederasyonu'ndan Kırgızistan ile Tacikistan futsal milli takımlarıyla ve Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan Zanzibar ise U20 takımıyla turnuvaya katıldılar. Afganistan'ın katılmasını ise FIFA engelledi.Yukarıda bahsettiğimiz Grönland da bu turmuda boy gösterdi.Diğer ülkeler ise,Gagauzya,Kırım ile Tibetti.Final'de Kırım'ı 3-1 ile geçen KKTC,ELE Dünya Kupası'nın sahibi oldu ve bir yılda ikinci kupasını kazandı. 


1.VIVA DÜNYA KU PASI/HYERES-TOULON-OKSITANYA /20-24 
Kasım 2006 


İlk UİUA Dünya Kupası organizasyonu elinden alıman KKTC, düzenlediği ELE Kupası'na katılacak takımların harcamalarını karşılayacağını belirtince ULUA 2006 Dünya Kupası'na katılan takımlar buradan yatay olarak ELF Kupası'na geçiş yapmışlar,turnuuaya da 16 takımdan sadece 6 tanesi katılacağını bildirmişti. 
Ancak,Batı Papua ile Güney Kamerun,NF-Board Genel Kurulu'na katılmadığı için,Romanlar'da bazı problemlerden dolayı katılamadı.Güney Kamerun sorunu çözüp takım göndereceğini bildirse de Schengen problemine takılınca,Fransa Toulon'da yapılacak olan 16 takımlık organizasyon,üç takımla (0ksitanya,Monako, Laponya )ue Laponya'nın şampiyonluğu ile sona erdi.NF-Board bu duruma resmi sitesinde ünlü müzik grubu Genesis'in bir şarkısıyla gönderme yaptı:And then there were three .Ue sonunda üç kaldık..Laponya finalde Monako'yu 12-1lik bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.Bu turnuvanın en ilginç notu ise; Fransa,İtalya,Andorra ile İspanya arasında bulunan uadi ülkesi Oksitanya'da, Fransa'nın amatör kulüplerinde oynayan futbolcularından Oksitanca bilmeyenlerin milli takıma alınmamasıydı. 


2.VIVA DÜNYA KUPASI/ GALLIVARE-LAPONYA/7-13 
Temmuz 2008 


İlk tumuva gibi bu organizasyon da aksaklıklar içinde yapıldı.İsueç'te Laponya (Sami) şehri 

olan Gallivare'de yapılan turnuvaya 12 

takım katılacağını belirtmiş ancak 5 takım katılabilmiştir.€rmeni Süryanileri'ni 2-0 mağlup eden Padanya şampiyon oldu.İlk şampiyon 

eu sahibi Laponya Milli Takımı ise 3.oldu. İlk 

defa düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'na 

ise iki takım katıldı.lrak Kürdistanı'nı iki 

maçta da yenen Laponya ise şampiyon oldu. 
erkeklerde lig usulü yapılan turnuuaya, eu sahibi Laponya dışında, Kürdistan, Padanya (İtalya'nın kuzeyinde), Süryaniler ve Provence (Fransa'nın güneydoğusunda) katıldılar. Maçlar ise geceyarısı oynandı ve Amerika,Rusya,Brezilya,ingiltere gibi ülkelerde Reuters aracılığıyla servis edildi. 


3.VIVA DÜNYA KUPASI/VERONA-BRESCIA-PADANYA/21-28 
Haziran 2009 


Alınanan kararla her yıl düzenlemesine 

karar verilen ULUA Dünya Kupası'nın Padanya ayağı Kuzey İtalya'nın önemli statlarında (Uerona,Brescia.Nouara) oynandı.Kürdistan, Oksitanya, Prouence (Güney Fransa'da bir bölge), Laponya ve Gozo (Malta'nın batısmdaki ada) da diğer katılımcı ülkelerdi.Uerona'da 

21 Haziran'da yapılan finalde Padanya Milli 
Takımı,Irak Kürdistanı'nı 2-0 yenerek şampiyon oldu.nF-Board,gelecek yıl Gozo'da yapılacak olan şampiyonanın artık iki yılda bir düzenlenmesine karar verdi. 


4NIVA DÜNYA KUPASI/GOZO- 
MALTA/29 Mayıs-6 Haziran 2010 


Dördüncü turuva Malta'yı oluşturan üç adadan biri olan Gozo'da yapıldı.Toplam altı takım; Gozo, irak Kürdistanı, Padonya, Oksitanya, Prouence ve Sicilya turmuuada yer aldılar.Finalde Irak Kürdistanı'nı 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlı Padanya üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu.Bayanlarda ise Gozo ile Padanya milli takımları 3 ve 5 Haziran'da iki maç yaptılar.Rakibine iki maçta 1 gol atan Padanya erkeklerden sonra kadınlarda da şampiyon oldu. 


5.VIVA DÜNYA KUPASUERBİL- 
IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ/4-9 
Haziran 2012 


NF-Board'un düzenlediği son turnuuadır. İlk turnuvanın KKTC'den alınmasına sebep olan Irak Bölgesel Yönetimi'nde yapılan turnuva KKTC ilk defa katıldığı UUUR Dünya Kupası'dır ve finalde irak Bölgesel Yönetimi'ne 2-1 mağlup olarak şampiyonayı 2. olarak bitirmiştir.'Bu karşılaşmayı 
15 bin kişi seyretmiştir'Kupaların €fendisi " 
Padanya ise bu turnuuaya katılmamıştır. Dokuz takımın;Irak Bölgesel Yönetimi,Birleşik Darfur (Sudan'ın batısı),Zanzibar(Tanzanya'ya bağlı bir ada),0ksitanya,Prouence,Batı Sahra,Raetia,Tamil Ilam(Sri Lanka'nın kuzeydoğusu) ve KKTC katıldığı turnauada KKTC en iyi grup ikincisi olarak 2.Tur'a çıkmıştır.Irak Bölgesel Yönetimi bu turnuvaya Filistin'de düzenlenen Al Nakba Turnuuasıyla hazırlanmış ve burada FIFA 

üyesi Tunus ve Filistin ile maçlar yapmıştır. 

Batı Sahra'dan Mahmoud Bel Lal,giydiği "sıfır" numaralı forma ile dikkatleri üzerine çekmişti. 


CONIFA KURULUYOR 


KTEF 1.Başkanuekili Saym Orçun Kamalı'nın verdiği bilgiye göre; "2003 yılımda NF-Board kurulmuştu.Kuruluş amacı, bizim gibi FIFA dışında kalan federasyon ile bölge takımlarının katıldıkları;uluslararası maçlar yapabileceğimiz organizasyonları düzenlemekti.Ancak zamanla oluşum ortaklarında görüş ayrılıkları başlamış ,.bunun sonucunda NF -Board son noktayı koymuştur.Arkasından,1 Haziran 2013 tarihinde yine NF-Board takımlarının yer aldığı "Bağımsız Futbol Dernekleri Konfederasyonu" CONIFA kurulmuştur.COnlFA,şu anda 5 kıtadan Y7 

aktif futbol takımının katıldığı bir sivil toplum örgütüdür.Bu yıl,31 Mayıs-9 Haziran 2018 tarihleri arasında Londra'da 16 takımın katılacağı 3.Dünya Kupası'nı organize edecektir. 


"Futbol oynama özgürlüğü" sloganı ile NF-Board.dan daha entellektüel bir yapı olan CONIFA,"Yüksek etik standartları ve aktif üyeleri ile, uluslararası futbol oynamaktan keyif alan insanlar, uluslar ve sportif faaliyetlerden mahrum bırakılmış bölgeler için dünyanm önde gelen kuruluşudur. CONIFA, küresel ilişkilerin 

ve uluslararası uzlaşmanın geliştirilmesine katkıda bulunmak.'uizyonuyla,'dostluk, kültür ve futbol oynama keyfi ile tüm dünyada insanlar, uluslar, azınlıklar ve yalnız bırakılmış bölgeler arasında köprüler inşa etmek" amacı ile kurulmuş bir oluşumdur. Şimdiye kadar iki Rurupa Şampiyonası ue iki Dünya Kupası organizasyonu 


yapan CONIFA, FIFA'nın resmi konfederasyonlarını aratmayacak tertip ve düzene sahip bir organizasyondur.Sayın Kamalı'nın da Yürütme Komitesi üyesi olduğu CONIFA'nın düzenlediği ve düzenleyeceği Dünya Kupaları'na gelin bir göz atalım. 


1.CONIFA DÜNYA KUPASI / OSTERSUND-ISVEÇ/ 31 Mayıs-8 
Haziran 2014 


COnlFA'nın eu sahipliğinde İsueç'te düzenlenen ilk turnuvaya katılım bir hayli fazlaydı.Arami Süryanileri,rak Bölgesel Yönetimi,Dağlık Karabağ,laponya,Abhazya,Birleşik Darfur,Tamil İlam,Padanya (Finlandiya), Nice Bölgesi (Güney Fransa), Güney Osetya,Oksitanya ve £llan Uannin (Man Adası).KKTC, FIFA'ya başvuru yaptığı 

için bu turnuvaya katılmadı.KTFF, başuurudan dolayı bu turnuvada oynamayı etik bulmadı. 
Daha doğrusu,ne olur-ne olmaz diyerek kendini riske atmadı.Oyuncuları, Çad-Sudan sınırında mülteci kamplarında yaşamakta olan Birleşik Darfur takımı, dört maçta 61 golü ağlarında gördü.( Padanya 20-0, Güney Osetya 19-0,Tamil 10-0,Karabağ 12-0) .Birleşik Darfur fair-play ödülüyle teselli buldu.Finali, "kendi coğrafyasına ait görmeyenler" oynadı.Kendilerini "Fransız" olarak tanımlamayan Nice Bölgesi(Countea Nissa) ile "İngiliz" hissetmeyen €llan Uannin maçından penaltılarla 5-3 galip çıkan "Niceliler" oldu. 


2.CONIFA DÜNYA KUPASI SUKHUM-ABHAZYA/29 Mayıs-5 
Haziran 2016 


Abhazya,Pencap, KKTC, Padanya, Laponya, Batı €rmenistan, Japonya Birleşik Korelileri , Irak Bölgesel Yönetimi,Sekelistan,Somaliland,Raetyaue Çagos Adası'nın katıldığı Dünya Kupası'nda gülen eu sahibi Abhazya oldu.Abhazya normal süresi 


1-1 biten maçta Pencap'ı penaltılarla 6-5 ile geçti. 
KKTC ise 3.oldu.FIFA,turnuuanın Abhazya'da olmasına tepki koydu.Statüleri neredeyse aynı olan, eski NF-Board'lu yeni FIFA'ı Kosova'ya "siyasi" bir gönderme olarak algıladı.Yani "beni de alabilirdine" getirdi işi Abhazya ya da FIFA öyle algıladı. 


3.CONIFA DÜNYA KUPASI/ 
ENFIELD- LONDRA/ 31 Mayıs-9 
Haziran 2018 (PADDY POWER 
DÜNYA KUPASI) 


2018 Dünya Kupası KKTC için olağan bir 

şekilde başladı. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Rumlar,KKTC'nin CONIFA 2018'e katılımını engellemek için siyasilere ve Enfield Belediyesi'ne mektup yazdığı ortaya çıktı.KTFE olaya karşı aksiyonunu hemen aldı. 


FIFA'nın Dünya Şampiyonu'ndan önce kendi şampiyonunu çıkarmayı adet edinen CONIFA,3. 
Dünya Kupası'nı orijinal şampiyonanın başlamasına 5 gün kala dünya medyasıyla tanıştıracak. CONIFA 2018 kuraları 6 Ocak 2018'de çekildi. Toplam 16 takımın katılacağı ve şimdiye kadar en çok katılımın olduğu turnuuada Galatasaray U21 Takımı'nda forma giyen KKTC vatandaşı Ahmet Siuri de forma giyecek. 
Sarı-Kırmızıların Ağustos 2011'de Kuzey kıbrıs ekibi Yeni Cami A.K.'den transfer ettiği genç futbolcuyla mayıs ayı içinde iki yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.6 Temmuz 1993 doğumlu Ahmet,Kıbrıs'ta altyapı,Süper Lig ve kupalarda 
169 maçta 164 gol atarken Türkiye'de ise U19 

ile U21 takımlarında Y2 maçta 24 gol kaydetti. 
Ayrıca Londra'da Türk Futbol Toplumu Futbol Federasyonu'na dahil Londra Boğaziçi takımında oynayan Necati Gench'de Kıbrıs Türk Milli Takımı'nda oynayacak.COn!FA 2018'in grupları ise 


şöyle: 
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1.Grup: Barawa, €llan Uannin, Tamil İlam, Kaskadya 


e.Grup: KKTC, Abhazya, Karpatalya, Tibet 


3.Grup: Padanya, Sekelistan, Kiribati, mMatabeleland 


4.Grup: Pencap, Japonya Birleşik Korelileri, Batı €rmenistan, Kabylia 


KKTC,ilk maçını 31 Mayıs'ta Karpatalya ile oynayacak. 2 Haziran'da Tibet ue 3 Haziran'da belki de grup finali için son şampiyon Abhazya ile çok önemli bir maça çıkacak. 


CONIFA'nın düzenlediği iki Aurupa Şampiyonası'nı da Padanya kazandı.11-21 Haziran'da Macaristan'm Debrecen şehrinde yapılan turnuvanın finalinde Nice Bölgesi'ni 4-1, KKTC'de 4-10 Haziran 2011deki turnuvada ise finalde eu sahibi KKTC'yi 1-1 biten maçta penaltılarla 5-3 

ile geçen Padanya ,toplamda 3 Dünya,? Aurupa Şampiyonluğu kazanarak bu alanda müthiş bir kolleksiyon yarattı. 


#K*X 


CONIFA'ya üye Y1 takımın haricinde hiçbir oluşuma dahil olmayan 19 özerk bölge/ tanmmamış ülke daha var. Mahallenin "öteki çocukları", sessiz sedasız,kimselere bulaşmadan,ellerinden geldiği kadar büyük bir hevesle,imkanları,yetenekleri dahilinde futbolun içinde kalmaya çalışıyorlar.Futbola çağdışı ambargo konulmaz! Aynı kanı taşıdığımız insanlara bizleri yasaklamak akıl karı iş değildir! Futbol "F" tipini kaldırmaz! Bırakın Padanya,Brezilya ile oynasın! FIFA'nm görevi bu oyunu oynatmaktadır.Herkese haddi olan yerde herkese eşit ölçüde! 


So 


Bir Çınarın Hüzünlü Vedası “Gaziantepspor” 


“Tarih, güçlüyü ve kazananı değil; direneni yazar.” 
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HASAN BALKAYA 


TÜRKİYE KUPASI'NDAN NIN 20 
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE... 


Evet yanlış okumadınız, bu hikaye Türkiye Kupasından Kupa 1'e uzanan bir yolculuk. 

Futbol tarihimizde hep elit kategori oyuncuların Anadolu'ya gelişleri hikaye konusu olur. Bu hikaye ise Türkiye'den yolu geçen birinin, Dünya'nın zirvesine tırmanmasını anlatıyor. Evet başrolümüzde Franck Ribery uar. 

Tarihler Ocak 2005'i gösterirken Galatasaray Fransa'dan genç bir yetenek için transfer çalışması yapıyordu. Ezeli rakip Fenerbahçe Manchester City'den dünyaca ünlü Fransız Nicolas Anelka'yı transfer ederken Özhan Canaydın'ın kurmayları Metz takımından, gelecek uaadeden fakat Türkiye'de kimsenin tanımadığı bir ismi İstanbul'a getirdi: Franck Ribery... 
Transfer gerçekleştiği dönemde ülkemizde medya ue taraftar arasında bir çok soru işareti yardı fakat Fransa'nın ünlü gazeteleri Franck Ribery için geleceğin yıldızı başlıkları atıyordu. 
Ülkemizde ise Fenerbahçe'nin Anelka'yı kadrosuna kattığı saatlerde Florya'ya giren Ribery için "Rnelka'nın bonusu" diye yorumlar yapılıyor ve hem genç oyuncuyla hem de Galatasaray 

ile alay ediliyordu. 0 dönem için belki de normaldi, çünkü taraftar 2000 yılındaki efsane takımı unutamamış, eski günlerini arıyordu. 
Beklenti büyüktü ve bu transfer, beklentileri karşılamamıştı. 


Ribery ilk maçına 12 Şubat 2005'te Rizespor 


deplasmanı ile çıktı. Dakika 62'de Sabri Sarıoğlu'nun yerine sağ kanata girdiğinde skor 0-1 di. Maç 0-3 Galatasaray lehine bitmiş ve Ribery yaptığı bindirmeler ile dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Sonraki 1-2 hafta kısa süreler alan Ribery, ilk ciddi smaumı Beşiktaş maçında verdi.11 dakika oyunda kaldı ve 1-0 biten maçta tek golün asistini yaptı. Maçta İbrahim üzülmez ile girdiği ikili mücadeleler ise onun gerçek kimliğini ortaya koymuş, herkes yeteneğinin farkma uarmıştı. Sezon sonuna kadar Galatasaray forması ile ligde 14 maçta 941 dakika süre almış 


ve 5 asist yapmıştı. Herkese kendini ispat etmişti. 


Fakat bir maç uardı ki herkes ona ve muhteşem yeteneğine hayran kalmıştı... 


Tarihleri 11 Mayıs 2005'i gösterirken Galatasaray ve Fenerbahçe sezonun en önemli anları için Olimpiyat Stadında karşılaşıyordu. Hedef sadece Türkiye Kupası değil ezeli rakibini ezmekti. 
Galatasaray maça Mondragon, Tomas, Song, Orhan Ak, Cihan, Ergün, Ribery, Ayhan, Conceiçao, Hakan Şükür ve Necati ; Fenerbahçe ise Rüştü, Luciano, Önder, Deniz, Serkan, Aurelio, Alek, Selçuk, Serhat, Tuncay, Nobre 11'i ile çıkmıştı. 
Franck Ribery maça harika başladı. Zarif hareketleri ve çalımları ile Fenerbahçeli oyunculara zor anlat yaşattı. Dakikalar 15'i gösterirken Necati, arkaya sarkan Ribery'i gördü. 
Gerisi Ribery ve Rüştü arasındaydı. Sol ayağıyla 


Sı 


uurdu ve gol..Galatasaray, “Anelka'nın bonusu” denen Ribery ile ile henüz 15. dakikada 1-0 öne geçti. Bu Franck Ribery'nin Galatasaray forması ile ilk ve son golü olmuştu... 


Sezon bitmiş, Galatasaray şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmıştı. Ribery ile ilgili sonraki sezonun hayalini kuran Galatasaray yönetimi ue taraftarları oyuncudan gelen ayrılık haberi ile şok oldu. Ribery alacakları ödenmediği gerekçesi ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve Fransa'nın Marsilya kulübü ile sözleşme imzalamıştı. Bu transfer senelerce sürecek dava konularının başlangıcı idi. 


Franck Ribery Marsilya forması ile 2 sezonda 

89 maç oynadı ve 18 gol 19 asist yaptı. Rurupa 
devleri peşindeydi ve Marsilya başkanı kendine güveniyordu. Fakat Galatasaray'a kazık atarak aldığı oyuncusu, kendisine kazık atarak sözleşme fesih bedelini ödeyip 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu... 


Ribery için yıldızlarla dolu şatafatlı kariyer başlamıştı. 1 Temmuz 2001'de Bayem Münih'e 
imzası ile başlayan bu yaşamın içinde 8 
Almanya Şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu uardı.2 kez Fransa'da 1 kez ise Almanya'da Yılın Futbolcusu seçildi. 2 defa Şampiyonlar Ligi Finali oynadı ve sayısız kupalar kazandı.81 defa Fransa ulusal formasını giydi, Dünya ikincisi oldu. Bizler için büyüsü ise hep 
2005 yılında kalmıştı. Anelka'nın bonusu denilen 
adam neler yapmıştı öyle? 


Tabii ki de her oyuncu için büyüleyici bir hikaye 
bu. Bugün 35 yaşında olan Ribery 1 Mayıs 2018 
tarihinde Bayer ile kontrat yeniledi ve 2019'a kadar nikah tazeledi. 


franck Ribery kariyeri ile her zaman saygıyı hak etti ve bizlerden gerekli saygıyı da her zaman gördü. O bizim için hala Scarface pankartı yapılacak kadar samimi ve bizden... 


Röportaj: Tolgahan Aydınlılar 


Spor yorumcusu, eski milli sporcu Kaya Çilingiroğlu Santra'ya konuştu. Çilingiroğlu Türk futbolundan Dünya Kupası'ndaki fauorisine, aile yaşamından gelecek planlarına dair birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. 


Bu sezona dönüp baktığınızda hangi cümlelerle hatırlayacaksınız? 


Ben bu sezona Şenol Güneş Sezonu diyorum. Bu takımı dördüncü yapabildi (1) tebrik etmek lazım. 
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en pahalı ve en iyi kadrosuna sahip bir takımı uğraşsan dördüncü yapamazdın. Sokaktan da birini çeuirsen de 

bu takımı en kötü dördüncü yapardı. Bu takım zaten hiçbir şekilde beşinci olmazdı. Rakipleri ne badireler atlattı. Fenerbahçe'nin elinde doğru dürüst kadrosu yok. Başakşehir'in tecrübesizliği uar. Galatasaray 10 yeni oyuncu aldı, aralık ayında antrenörünü koudu. Beşiktaş'ta her şey yolundaydı. Dünya paraya Cenk satıldı. Şenol Güneş, "rotasyon, rotasyon” dedi, rotasyon yaptı ve takım “. oldu. Bana göre bu sezona damga uuran hareket Şenol Güneş'in başarısızlığıdır. 
Peki sizi bu sezon en çok şaşırtan olay neydi? 
Sezonun enlerinden bir tanesi Beşiktaş'ın başına gelen hadise ve maçın ertelenmesi. Orada TFF hiç olmaması gereken bir karar verdi. Beşiktaş da.çok güzel bir tauır sergiledi ue maça gitmedi. 
Aykut Kocaman'ın güzel bir lafı var, bu karar için “güçlü karar” dedi. Federasyonun verdiği adaletsiz kararlara birilerinin tepki koyması lazımdı. Bir yerden başlamalıydı. Onun dışmda Arda'nın hareketine hepimiz şahit olduk. 

Aldığı ceza az bile. Bunların dışında sezona 

en çok damgasını uuran oyuncu Gomis oldu. 
Trabzonspor'un durumu kötü, aldığı transfer yasakları var. Aslında tüm takımlarımızın durumu kötü. Ortada futbol adıma pek bir şey yok. Milli takımımızın başarısızlığını izliyoruz. Milli takım kampında yaşananları tekrar anlatmaya gerek yok. Güzel olan tek şey tesislerimiz. 


Süper Lig'e dönen Göztepe'nin oluşturduğu etkiyi nasıl buluyorsunuz? 


Göztepe seyircisi olan bir takım. İyi bir başkanları yar. Tamer Tuna'nın ilk senesinde bu kadar başarılı olmasını beklemiyordum. İnşallah çok daha başarılı olur ve Türk futbolu böyle genç isimlerden faydalanır. 


Dünya Kupası başlıyor ve biz orada olamayacağız. Ne hissediyorsunuz? 


2002 Dünya Kupası'nda oradaydım. Tarihe tanıklık 
ettim. Dünya Kupası'nda yer alamamaya alıştık ne yazık ki. O yüzden üzülmüyorum. 53 yaşına geldim, bir kez Türkiye'yi Dünya Kupası'nda görebildim. Mesela bir İtalyan olsam çok üzülürüm. İlk defa Dünya Kupası'nda yokum. 
İtalyan'lar bu işe alışkın değil. Dört kez Dünya şampiyonu olmuşlar. Benim bir Türk olarak böyle bir alışkanlığım yok. Ben yine gidip Brezilya'yı seyredeceğim. 


Dünya Kupası favoriniz 
Brezilya mı? 


12-13 yaşındaydım, 14 Dünya Kupası'ydı. O yıllardan beri hep Brezilya'yı tuttum. Brezilya'nın maç kaybetmesi de beni epey rahatsız eder, Brezilya'yı seneler euuel gördüm. Futbola yaklaşımlarını biliyorum. Top kontrollerinden paslarma kadar oyunları adeta bir samba edasındadır. Dünyanın en büyük futbolcuları oradan çıktı. Her zaman Brezilya'yı tutarım. 


Ülke futbolunun gelişimi 


adına kimi örnek almalıyız? 


Mesela Almanya'yı örnek almayacağız. Bize yakın ülkeleri örnek almalıyız. Polonya, Macaristan ya da İsviçre olabilir. Almanya, İspanya, İngiltere'yi örnek aldığın zaman, bu; cebinde simit alacak paran olmadan mağazadan ceket almaya çalışmana benzer. 


Yerli oyuncular ülkemizde yeterli şansı bulabiliyorlar m? 


Ben her zaman yabancı oyuncudan yana oldum. 
Hiçbir zaman yabancı karşıtı olmadım. Yabancı sınırı olmayacak, ama bunun kriterleri olmalı. 
Mesela oyuncu en az 50 kez milli olmuş şekilde gelmeli gibi gibi kriterler konulmalı. Takımlar benim koyacağım kritere sahip beş oyuncu alamaz. Bu serbestlikle yerli oyuncu pahalılaştı. 


Enes Ünal, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun gibi isimleri izlerken ne hissediyorsunuz? 


€nes Ünal, Şenol Güneş döneminin Bursaspor'unda oynatılmıyordu. Cenk Tosun güzel bir para karşılığında transfer oldu. 
Dolayısıyla Cengiz Ünder diğerlerinden farklı. 
Bu isimlerden 10-15 tane saymamız lazım. 
Allahtan Altınordu var. Başındaki isim de çok düzgün bir isim. İşini de çok iyi yapıyor. Benim sadece Altınordu'dan ümidim uyar. Altınordu 
başkanı 8-10 yıllık hedefler koyabilir. Bizim 2026 
Dünya Kupası'nda oynayacak oyuncularımız şu anda 14-15 yaşlarında. Yaşlılar artık milli takımı bırakmalı. Biz bırakmayı bilmiyoruz. Almanya gibi ülkelerde oyuncu milli takımı bırakıyor, 21-22 


yaşındaki genç isimlerin önünü açıyor. Çünkü zamanında onun da önünü açmışlar. Orada spora saygı var. Schweinstieger böyle bıraktı mesela. 
emre Belözoğlu hala çağırdıklarında gidiyor. Milli takımımızın yaş ortalamasının düşmesi lazım. 
2026 Dünya Kupası'nı hedeflememiz lazım. Bizde 
her gelen hoca bir sonraki turnuuanın peşinde. 
öncelikle yapılanmamız lazım. Artık Selçuk'lar, Burak'lar milli takımda yer almamalı. 


Sizce spor medyasındaki isimler de yavaş yavaş gençlerin önünü açmalı mı? 


zaten operasyona ilk oradan başlayacaksın. O kadar çok amigo yorumcu var ki. Menfaatleri uğruna midemi kaldıracak kadar düşebiliyorlar. 
Adam moderatörlük yapıyor, aynı zamanda federasyon başkanının gazetesinde yazıyor. Çoğu spor gazetesinin başında, başkanlardan maaş alan, arabalar alan, çocuklarının okul taksidini ödettiren spor müdürleri yar. Operasyona bunlardan başlayacaksın. Önce bunlar temizlenmeli. çünkü adamın konuşma özgürlüğü yok. Düşündüğünü söylersen bir şeyleri tamir edebilirsin. Benim gibi çıkıp çatır çatır konuşsalar 


belki muhatapları da hatalarının farkma varacak. 


Çok futbol konuştuk, biraz da sizin hayatınıza dönelim. 
Neler yapıyorsunuz? 


Hayatımdan memnunum. İş hayatımda bir durağanlık uar. İki yıldır ofise gitmiyorum. 
Haftaiçi spor yapıyorum, dışarı pek çıkmıyorum. 
Haftasonu oğlumla vakit geçiriyorum. TRT Spor'da yorumculuk yapıyorum. Ekibimiz çok 

iyi. Alp Pehlivan ve Hünkar Mutlu ile beraberiz. 
Cumartesi de İlker Yağcıoğlu ve İbrahim Kırkayak ile program yapıyorum. İyi bir sinerji yakaladık. 
Biz sezon nasıl geçti anlamadım. TRT'den çok memnunuz. Bize kesinlikle müdahale etmiyorlar. 
Dışarıdakiler müdahale ediliyor zannediyorlar ama kesinlikle böyle bir Şey söz konusu değil. 
zaten ben müdahale edilecek bir tip değilim. 
Burada dördüncü, bu işte yedinci senem. Özel hayatıma gelince; eşimden ayrıldım. Oğlum 12, kızım 20 yaşımda. Sağlığımız iyi. zaten önemli olan o. Dıştan göstermesem de, içime sorsan, çok yaşlandım. 


Geçmişe dönüp baktığınızda “keşke”leriniz var mı? 


Hayatımda 'keşke' lafını hiç kullanmadım. 

Ne yaptıysam isteyerek yapmışımdır. Kendi hatalarımı yargılayabilirim. Her zaman aynaya bakar, “ben burada, nerede yanlış yaptım?” derim. Üniversiteyi 5. Sınıfta bıraktım. Bitmesine çok az bir süre kalmıştı. 
İki dersten beni geçirmediler. Biri farmakoloji biri de mikrobiyoloji'ydi. İkisi de ezber dersiydi. 
Defalarca sınaularına girip çıktım. Baktım olmuyor, bıraktım. “Keşke bırakmasaydım” demedim hiçbir zaman. 


Eski bir milli sporcunuz. 
Sporculuk size neler kattı? 


Spor beni güçlü bir adam yaptı. Ben 6 yaşımda tesadüfen yüzme ile spora başladım. Babam jimnastiğin ne kadar önemli olduğunu anlatırdı. 
Hayatımın her döneminde spor yaptım. Üç ayrı branşta Türkiye şampiyonluğum uar. Bunları yapınca güçlü fizikle beraber güçlü mental yapıya sahip oluyorsun. Böylelikle kolay teslim olmuyorsun. 0 günler yaptığım işler bugünlerde bana para olarak döndü. Ben bir sporseuerim. 
Wimbledon'a da giderim, Formula 1'e de giderim, 


Londra'da boks da seyrederim. Sadece golfçü değilim. Dünyada tek bir spor kalacak olsa 

golfü seçerim. Babamın adına 10 kez uluslararası turnuua düzenledim. Radyo istasyonum 

varken partilerimiz meşhurdu. Kimsenin 500 

kişi getiremediği yere biz 5000 kişi getirirdik. 
Çocuklarımın da başarılı sporcular olmalarını isterdim. Futbolcular da futbolun yanında, golf, tenis ya da basketbol oynamalı. Mesela Mustafa Pektemek uücudunu kullanamıyordu. Bir gün gördüğümde “Sen git judo yap” dedim. Çünkü itilip çekildiği bir mevkide oynuyor ve devamlı düşüp sakatlanıyordu. Almanya'da çoğu futbolcu judo yapıyor. Sneijder kick-bok yapıyordu mesela. 
Aklına gelebilecek tüm üst düzey sporcuların yan branşı da vardır. 


Spor medyasının değişimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Artık yeni mecra YouTube mu? 


Medya teknolojiyle başa çıkamıyor. Ben senelerdir gazete almıyorum. Haberleri hep sosyal medyadan takip ediyorum. Zaten instagram'da her şeyi görebiliyorsunuz. Para vermeden dünyayı gezebiliyorsun. Bir gün sosyal medyadan para kazanmayı hedefliyorum. Yemek-içmekle alakalı bir bloğum uar. Onu toparlıyorum. Nerede ne yenir, nereye gidilir tarzında. Bir yıla kalmaz hayata geçireceğim. 
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SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 
TARAFTAR SAYISI “43 ARTTI. 


2011-2018 futbol sezonu geride kalırken, Spor Toto Süper Lig'de taraftar sayısı büyük artış gösterdi. 
Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarını 2016-2011 futbol sezonunda 2,1 milyon kişi stadyumlarda 
izlerken bu sezon seyirci sayısı yüzde 43 
oranında artarak 3,9 milyona ulaştı. Passolig 
verilerine göre, 2016-2014 sezonunda 8 bin 940 
olan Süper Lig'in seyirci ortalaması, 2011-2018 sezonunda 12 bin 821'e yükseldi. 


Spor Toto Süper Lig İlhan Caucau Sezonu sona ererken, Passolig tribün istatistiklerini açıkladı. 
Spor Toto Süper Lig ue Spor Toto 1.Lig'de Passolig Kart alan futbolsever sayısı da 3,8 milyonu geçti. 
2011-2018 futbol sezonu boyunca 500 binden fazla sporsever Passolig Ailesi'ne katılırken, Süper Lig'deki bütün resmi maçları (Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçları, UEFA Aurupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları) toplam 1,6 milyon kişi stadyumlarda izledi. 


Süper Lig kulüpleri 278 Milyon TLgelir sağladı 


Spor Toto Süper Lig'deki seyirci artışıyla birlikte kulüplerin bilet ve sezonluk kombine satışlarından elde ettiği gelirlerde de artış oldu. 
2016-2011 futbol sezonunda, bilet ve sezonluk kombine satışlarından (Kulüplerin kendi sattığı UIP koltuklar ve loca satışlarından elde edilen gelirleri hariç) toplam 153 milyon TL gelir elde eden Spor Toto Süper Lig kulüpleri, 2011-2018 futbol sezonunda gelirlerini yüzde 4 oranında artırarak 218 milyon TUye çıkardı. 


Anadolu kulüplerinden hem 
Passolig Kart hem seyirci sayısı atağı 


2016-2011 futbol sezonu sonunda Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe, £ukur Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor kulüpleri, sportif performanslarıyla olduğu kadar stadyumlardaki taraftar artışı ve Passolig Kart adetlerindeki yükselişle da sezonun dikkat çeken ekiplerinden oldu. 


2011-2018 futbol sezonu bitimiyle Yeni Malatyaspor'un 55 bin 991, Göztepe'nin 56 bin 556, Demir Grup Sivasspor'un 49 bin 206 Passolig Kart sahibi taraftarı yer alırken, bu kulüplerin bir önceki sezona oranla tribünlerindeki seyirci sayıları da gözle görülür bir şekilde arttı. 

Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3 takım arasından seyirci sayısını en fazla oranda artıran ekip, Demir Grup Siuasspor oldu. 2016-2011 futbol sezonunda, TF£ 1.Lig'de mücadele ederken seyirci ortalaması 5 bin 46 olan kırmızı-beyazlı ekip, 201-2018 sezonunda Süper Lig'de seyirci ortalamasını iki katına çıkararak 10 bin 120'ye, €ukur Yeni Malatyaspor, seyirci ortalamasını yüzde 88,8 oranında artırarak 4 bin 467'den 8 bin 436'ya, İzmir temsilcisi Göztepe ise yüzde 73,J oranında bir artışla seyirci ortalamasını 4 bin 094'den 1 bin 99'a yükseltti. 


Berre v DEYE. > Ta“ . ” ri e . “ , » — dn s a eman — h - 
- , k - i X i » e 5 <a m Ma ? — » > Ş 
* w .* ı ET ii a >) — 
A, karacan per. - e, ee - N 


e | w 


va, yi pe a — PN i . ii e 3 ". 
io - . ... - & “1 01“ 'ö y ,“ -*W Me N #MLÂTLSARA) » « rm , ve p » | Ve Sn am DR çel Ki, 
“eek “ . > 3£ yg . 
i ” < » Ci 24. va Ez . e ” m 
CE f daima Mr ” — Te va p mel Sö 45 “â Ya vg 4 N , X e, İN, 2 — Ain ni si AE NİRE 0 Yem 
Meiyeiği aray Pa iğ ey af: göreyim riya ağar > e m . v “ 


Seyirci sayısını en fazla oranda artıran kulüp Teleset 
Mobilya Akhisarspor oldu 


2011-2018 futbol sezonunda hem yeni stadyumuna kavuşan hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in seyirci ortalamasını en fazla oranda artıran ekibi oldu. 2016-2014 futbol sezonunda, seyirci ortalaması 2 bin 194 olan Akigolar, 2011-2018 
futbol sezonunda seyirci ortalamasını yüzde 166 
oranında artırarak 5 bin 195'e ulaştırdı. 


Kayserispor, tribünleri ikiye katladı 


2011-2018 futbol sezonunda seyirci sayısını 

en fazla artıran ekiplerden biri de Kaysersipor oldu. Spor Toto Süper Ligi 44 puanla dokuzuncu sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, seyirci ortalamasını da 5 bin 403'ten 10 bin 89Y'e çıkarak "Ligin seyirci ortalamasını en fazla oranda artıran üçüncü kulübü unuanını aldı. 


Passo Mobil uygulaması 1,9 milyona ulaştı 


Passolig Kart başuurusu yapmak, maç bileti almak, Passolig Kart'a para yüklemek, e-bilet kullanım süresini uzatmak, maç bileti veya kombine transferi gibi birçok özelliği içerisinde barındıran Passo Mobil Uygulaması, Mart 2017'den bugüne kadar 1,9 milyon sporsever tarafından indirildi. 


Passo Mobil'i en çok 
Galatasaraylılar kullandı 


Passo Mobil Uygulaması'nda Spor Toto Süper Lig'de sırasıyla en çok kullanan taraftarlar, yüzde 
25 ile Galatasaray, yüzde 21 ile Fenerbahçe, yüzde 
20 ile de Beşiktaş taraftarları oldu. Lig maçlarma 
giden sporseverlerin yüzde 13'ü stadyumlara Passo Mobil Uygulaması'nı kullanarak cep telefonlarıyla giriş yaparken, takım bazlı dağılımda ilk sırada Galatasaray yer aldı. Sarıkırmızılı taraftarların yüzde 15'i Passo Mobil Uygulaması'nı kullarak cep telefonuyla maça 


giriş yaptı. 
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ziraat Türkiye Kupası finalinde sekiz yıl aradan sonra gittiğim Diyarbakır şehrini tanıyamadım. 
Bir şehir bu kadar mı değişir açıkçası gözlerime inanamadım. Yeni yerleşim alanları,alış-veriş merkezleri, kafeler,lokantalar ue sabaha kadar yaşayan bir şehir ile karşılaşmak beni şaşırtsa 

da bir o kadar da mutlu etti. Bu şehrin bu kadar yaşanası bir yer haline getirilmesinde zerre kadar emeği geçen kim uarsa benden sağlam bir dua aldı. 


Şehirdeki gelişimi Diyarbakır Havalimanına indiğiniz anda anlamak çok mümkün.Müthiş modern ve geniş alana yayılmış havalimanından indiğinizde daha önce benim gibi gelenler 


. 
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kahualtıyı zayıf tutup iştahını Hasan Paşa Hanındaki kahualtı salonlarına mutlaka saklamalı. Bu kadar mı zengin çeşit, bu kadar mı nefis lezzetler aynı masada toplanır gözlerinize inanamazsınız. 


Tabi ki ardından dibek kahuesi içmezseniz kahualtı yavan kalır. Öğlen ve akşam yemekleri için yapabileceğiniz planların ucu çok açık seçenek o kadar fazla ki kelle-paça,incik,çürük çorbası say sayabildiğin kadar. Bir de işin finali var ki ne kadar tok olursam olayım bende tatlıya hep bir yer vardır. Bu şahane şehirden başta Paçacı Fazıl usta ve oğlu Mustafa usta,efsane tatlıcı Sıtkı Usta ve oğlu Ömer'e kızsak mı 


or 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teşekkür mü etsek bilemedim ama tüm ekip kilo alıp döndük. 


Diyarbakır'da değişmeyen tek şeyin Akhisarspor ve Okan Buruk'un senaryosu olduğunu anlamak için maçın bitiş düdüğünü beklemeye gerek yoktu. Okan hocanın aynı senaryoyu birkaç farklı oyuncu ile sahneye koyup bu kadar gişe yapması bir yönetmen başarısı olsa gerek. Düşünsenize, aynı senaryo ile Fenerbahçe takımını bir yıl içinde üç kez yenerek iki kupadan ediyorsunuz ve buna Aykut Kocaman gibi tecrübeli bir Teknik adam önlem alamıyor. 


Aslında Fenerbahçe maça belki de sezonun en iyi 


başlangıçlarından bir tanesini yaptı ve ön alanda Soldado ve Giuliano'nun hem kaliteli baskı hem de etkili hücum performansları ile Akhisarspor'u geri püskürttü ve büyük bir baskı yarattı. Ancak Seleznyou'un yokluğunda önde tek santrafor gibi oynayan Muğdat'ın iki etkili kontra atağı sonrasında Fenerbahçe'nin baskısını kırdı ve oyuna biraz olsun denge getirdi ue bundan sonra oyun Akhisarspor'un istediği gibi oynanmaya başladı. 


Bir duran top organizasyonunda Mustafa Yumlu'nun bir metreden kafa uuruşu ile kaçırdığı gol pozisyonu Fenerbahçe için aslında klasik sonun habercisi gibiydi. 


Karşılıklı gollerden sonra maç iki teknik adam adına adeta bir satranç maçına döndü. 
Fenerbahçe'de Fermandao-Alper değiştikten sonra 


maçın senaryosu farklı yöne doğru gitti. Soldado ve Femandaa ile Y-4-2'yi çok iyi oynayan rakibine karşı Okan Buruk 3. Stoperini sahaya sürdü ve 5'li savunmaya döndü. 


Kocaman'ın beraberlik golünden sonra Soldado'yu kenara alışı, Okan hocanın 5'li savunmayı 3lüye çevirmesini cazip hale getirdi. Sissokko ve Barbosa'nın göllerinin sebebini bu değişikliğin altmda aramak gerekiyor. 


Okan hoca bir sezonda 3.kez Fenerbahçe'yi yeniyorsa gerçekten alkışı hak ediyor. Ancak durum Aykut hoca için pek iç açıcı görünmüyor. 
Maç sonunda benim gibi birçok futbol severin aklında Aykut hocaya sormak istediği sorularda patlama yaşanmaması mümkün değil. 


Maçın ve bu senaryonun en İyi Oyuncusu 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ödülünü ben Sissokko'ya ueriyorum.Orta sahaya müthiş bir dinamizm getirmesinin yanmda devamlılığı ve skora katkısı göz ardı edilemez. 
Skora denge geldikten sonra takımını öne doğru taşıyan isimdi ve golüyle de geceye damga vurdu. 


Fenerbahçe'nin beraberlik golünün ardından Aykut hocanın Soldado'yu oyundan çıkartması ile Okan hocanın 5'li savunmasının kenarlarını oyuna sokmayı denemesi ue başarması gecenin hamlesiydi. Satrançta hatayı Kocaman, öldürücü hamleyi Buruk yaptı. 


Bir sezonda rakibine bir kez yenilirsin kaza diyebilirsin,ikinci kez yenilirsin tesadüf diyebilirsin ama 3. kez kaybediyorsan bunun adına ........ denir diyorum ve boşluğu doldurmayı size bırakıyorum... 
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-Öncelikle başka ülkelerin takımlarıyla ne kulüp ne de milli takım bazında,bırakın resmi maçı, dostluk maçı bile yapamayan bir federasyonuz. 
Kulüpler olarak bu turnuvalar, bizim için uluslararası maç yapabilme ve futbolumuzu sınama ve değerlendirmemizi sağlayan tek yer. 
Maç yapmadan gelişimi değerlendirmek sporun doğasına aykırı.Burada milli takımımızı ue futbolumuzu değerlendirme fırsatı buluyoruz. 


-FIFA'ya üyelik kuralları belli.Fakat uygalamada tabi ki güçlü lobicilik gerekiyor. Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi durumda bunu direkt etkiliyor. 
FIFA'nın bize karşı bir taurı olduğunu düşünmüyorum.KTEF'nin siyasetle ilişkisi yoktur. 
Statümüzün değişmesi FIFA ile yürüttüğümüz 


-TFF ile ilişkilerimiz en üst düzeyde devam etmektedir.Bu konuda gerek Sayın Başkan Yıldırım Demirören ile yaptığımız görüşmelerde, bize karşı sergilediği yakın tauırlar,gerekse Dış 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İlişkilerden Sorumlu TFF 1.Başkanuekili Sayın Servet Yardımcı ue Genel Sekreter Sayın Kadir Kardaş ile süren samimi ilişkilerimiz neticesinde her konuda kurallar çerçevesinde bizlere yardımcı oluyorlar. 


-FIFA'ya üye olamamızdan dolayı tüm oyuncularımız resmen herhangi bir kulübün oyuncusu değildirler. Bu noktada FIFA üyesi tüm ülke ve kulüpleri, herhangi bir ödeme yapmadan futbolcularımıza filiz lisans çıkarabilirler.Bu önceden de böyleydi şimdi de böyle.Dolayısıyla temelde FIFA üyeliğimiz çözülmdeiği sürece bu 


şekilde gidişler olacak gibi görünüyor.TFE, FIFA üyesi olduğu için bu konuda kuralları açıktır biz bunu biliyoruz. Fakat her iki ülke arasında var olan,ortak spor antlaşmaları çerçevesinde bu sorunun çözülebileceğine, kulüplerimizin bu notada yaşadıkları mağduriyeti bir nebze olsada azaltabileceğimizi düşünüyoruz.Bu konuda gerek bizim Spordan Sorumlu Bakanlığımız, gerekseTürkiye Spor Bakanlığı'na bu konunun aktarıldığını biliyoruz.Bu konu iki ülke arasında yapılacak ortak kararla olabilir. 


-1934 de kurulan Kıbrıs Futbol Federasyonu 

beş Rum, bir Türk ve bir Ermeni takımıyla kurulmuştu.Başkanı Kıbrıslı Rum,Başkan Yardımcısı'nın Kıbrıslı Türk olan bir Yönetim Kurulu vardı.Bu ortaklık , kim 1955'e kadar sürdü.Bu tarihte yönetimde bulunan Rum Yönetim kurulu üyelerinin tek taraflı aldıkları bir kararla Türk takımlarını federasyondan attılar. 
Bu karar üzerine Kıbrıs Türkleri kendi spor teşkilatları “Kıbrıs Türk Spor Teşkilatı'nı" kurdular. 
Daha sonra Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 

adını alan bu organizasyon bizleri bugüne kadar getirmiştir.1962 iki federasyonu birleştirmek isteyen VEFA bunda başarılı olamamıştır. 
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-Şuan resmi temaslarımız durmuş durumdadır. 
Herhangi bir temasımız yoktur. 


- Tabi ki sporcularımızı motive etmek kolay olmuyor. Şampiyon olan takımın dışa dönük bir hedefi olmaması ve hiçbir takımımızın başka ülke takımlarıyla dostluk maçı bile yapamaması kabullencek bir durum değil. Geleceğe yönelik hedef gösteremeden bu tutkuyla sürdürmek gerçekten zor. Kaldı ki yanı başımızdaki 

Kıbrıs Rum takımları, Real Madrid takımını misafir ediyor. Artık bazı şeylerin görülüp daha pragmatik çözümlere gidilmesi gerekiyor. 


-Şuan ülke içinde kendi organizasyonunu, uluslararası kurallara bağlı olarak sürdürmeye çalışan Federasyonumuz'un dışa yönelik açılımlar konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 
Amacımız Kıbrıs Türk futbolunu dünya 

futboluyla bir araya getirmek.Gerek alt yapılarıyla gerekse tesisleri ile dışa açılıma 

hazır bir potansiyeli olan bir futbol ülkesi 

olarak gençlerimize bunu yaşatmak en büyük hedefimizdir. 
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Futbola dair her şeyi her yerden takip edin... Birlikte daha güçlüyüz. 


Verdiği kaliteli hizmet ve sunduğu çözümlerle sigorta sektöründe bizi yıllardır başarıyla temsil eden, yaptığımız işi yükseklere taşıyan binlerce acentemizle büyük ve güçlü bir aile olmanın gururunu yaşıyoruz. 


Biliyoruz ki hayatta hayalini kurduğumuz bir takım şeyler, ancak iyi bir takımla mümkündür. 
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